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Licht 

 
Het door Ben Kalisvaart aangestoken lichtje in de immense kathedraal van Santiago de Compostela (foto op 
de Korenaar-app) ontroerde me. Een “lichtpuntje voor ieder die het nodig heeft” schreef hij erbij. Licht dat 
verbindt en straalt, ook in de duisternis. De dichter van psalm 119 beschrijft het woord/wezen van God als 
“een lamp, een helder licht, een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken”. Als in de tijd van de psalmist 
iemand in het donker moest lopen, had hij een lamp bij zich die net genoeg licht gaf om de volgende stap te 
kunnen zetten. Een mooi beeld: soms, als het donker in het leven is, kan een klein lichtje ons helpen om toch 
verder te gaan op onze weg. 
 
Licht uit Licht 
Op het concilie van Nicea (325) werd door de meeste bisschoppen een geloofsbelijdenis aangenomen waarin 
staat dat Jezus ook waarlijk God is. In die geloofsbelijdenis staan een aantal benamingen van Jezus waaronder 
deze: Lumen de Lumine: Licht uit Licht. God als Licht en Jezus die Zijn licht verspreidt. Prachtig beeld.  En wij 
zijn geroepen ook lichtdragers te zijn. Jezus zegt niet: ”Jullie moeten het licht der wereld zijn”, maar “Jullie 
zijn het licht der wereld”.  
Afgelopen zondag lazen we uit Deuteronomium 30:” De geboden die ik u gegeven heb, zijn niet te zwaar voor 
u en liggen niet buiten uw bereik”. Een bemoedigende hand op een schouder, een luisterend oor, het openen 
van een deur, een brandend kaarsje in de kathedraal van Santiago de Compostela… 
 

Licht, ontloken aan het donker, 
Licht, gebroken uit de steen, 

Licht, waarachtig levensteken, 
Werp uw waarheid om ons heen. 

 
Licht, straal hier in onze ogen, 

Licht, breek uit in duizendvoud, 
Licht, kom ons met stralen tooien, 

Ga ons voor van hand tot hand! 
 

Lied 600, tekst Sytze de Vries 
 
Met zusterlijke groet, Nelleke de Beus  

 

Kerkklanken Maandblad Protestantse Gemeente Hazerswoude 
34e jaargang - nummer 9 – okt 2024 
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Kerkdienstenrooster 
 
6 oktober 2024 9.30 uur  o.l.v. ds. Willem Biesheuvel uit Koudekerk, gezamenlijke dienst met de 
protestantse Gemeente van Koudekerk aan de Rijn/Hazerswoude Rijndijk in de Korenaar 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Jady Hoogendoorn 
Collecte: 
1e = de PKN – Kerk en Israël 
2e = onderhoudsfonds 
 
13 oktober 2024 9.30 uur o.l.v. ds. Ellen Verheul uit Benthuizen 
Organist: Ike Zintel 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten:  
1e = de kerk 
2e = de eigen diaconie 

 
20 oktober 2024 9.30 uur o.l.v. ds. Pieter van der Ende uit Alphen aan de Rijn, viering van het Heilig 
Avondmaal 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten:  
1e = Kerk in Aktie - Werelddiaconaat 
2e = de kerk 
Avondmaal collecte 
 
27 oktober 2024 9.30 uur o.l.v. mv Annie Vermeij uit Boskoop 
Organist: Piet Boon 
Koster: Eddie de Jong 
Collecten:  
1e = Nederlands Bijbelgenootschap 
2e = de eigen diaconie 
 
 

Indrukken uit de gemeentevergadering over nieuw beleidsplan en  
profielschets nieuwe predikant 

 
Afgelopen zondag 22 september was de gemeentevergadering over het conceptbeleidsplan voor de 
komende vijf jaar (2024/2025 – 2029). Ook is de profielschets voor de nieuw te werven predikant besproken.  
 
Er was een mooie opkomst: 54 gemeenteleden hebben onder het genot van een kopje koffie of thee hun 
betrokkenheid laten blijken. Daarnaast is er een schriftelijke reactie bij de kerkenraad binnengekomen van 
een gemeentelid die wegens vakantie niet bij de vergadering kon zijn. 
 
Tevredenheid over structuur en inhoud van het conceptbeleidsplan voerde de boventoon. Wel zijn we als 
kerkenraad met nog wat huiswerk naar huis gestuurd. Zo is het verzoek om duidelijker aan te geven hoe we 
met de vergrijzing binnen onze gemeente zouden kunnen omgaan. Ander verzoek was om het financiële deel 
van het conceptbeleidsplan nog een keer met de stofkam te doorgelopen.   
Er komt dus nog een eindconcept versie van het beleidsplan op de website te staan waarop eventuele laatste 
reacties kunnen worden gegeven. Nadere berichtgeving hierover volgt in toekomstige gemeentebrieven 
en/of Kerkklanken. 
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De profielschets voor de nieuw te werven predikant is direct door de aanwezige gemeenteleden 
goedgekeurd. Voor de beroepingscommissie is al een aantal gemeenteleden geworven en zij kunnen hopelijk 
binnenkort van start gaan. 
 
Een hartelijke groet, 
Uw/jouw kerkenraad  
 
 

Collectedoelen – nader toegelicht 

 
6 oktober 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN, kerk & Israël 
Jongeren bouwen aan een cultuur van vrede in Israël 
Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor 
conflictoplossing en een gedeelde samenleving. Kerk in Actie ondersteunt het werk van partnerorganisatie 
Sadaka-Reut die gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten organiseert. Jongeren 
ontdekken dat onderling begrip verschillen kan overbruggen. Joodse en Palestijnse jongeren spreken 
verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. De organisatie 
Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van 
verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over 
elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen. Via het 
programma werelddiaconaat helpt Kerk in Actie Joodse en Palestijnse jongeren met elkaar in gesprek te gaan 
en verschillen te overbruggen.  
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
13 oktober 
1e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral 
God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 

 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
20 oktober, viering Heilig avondmaal 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, werelddiaconaat 
Kerk versterkt werk en positie van boeren (Zuid-Sumatra) in Indonesië 
Het is niet eenvoudig om als boer in Zuid-Sumatra het hoofd boven water te houden. Veel boeren zijn arm 
en de verbouw van exportgewassen heeft de grond uitgeput. Yabima, de diaconale organisatie van de kerk 
van Zuid-Sumatra stimuleert boeren om voedselgewassen te verbouwen en hun land zo te bewerken dat de 
grond zich herstelt. Onder druk van de overheid en het bedrijfsleven zijn veel boeren overgestapt van de 
productie van rijst voor eigen gebruik naar de productie van exportgewassen, zoals cacao en rietsuiker. Voor 
de verbouw van deze niet-lokale gewassen zijn veel chemische kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig. Dit 
heeft de grond uitgeput. Daarnaast heeft het boeren afhankelijk gemaakt van de grillige, vaak lage, 
wereldmarktprijzen. Sommige boeren wonen bovendien op grond waar de overheid hen graag ziet 
vertrekken. De overheid biedt op deze plekken weinig publieke voorzieningen, zoals water en stroom, om de 
boeren te ontmoedigen in de regio te blijven.  
Yabima stimuleert boeren om af te stappen van het verbouwen van exportgewassen, en te kiezen voor het 
verbouwen van voedselgewassen, waaronder rijst, maïs en cassave, voor eigen gebruik en voor verkoop op 
lokale of regionale markten. Yabima leert boeren om dit ecologisch te doen, zodat de grond zich kan 
herstellen. Boeren leren zelf zaden en organische mest en bestrijdingsmiddelen te produceren. Doordat zij 
niet langer zaden of chemische middelen hoeven te kopen, dalen hun kosten en stijgt hun inkomen. Yabima 
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geeft deze trainingen via boerengroepen en brengt deze groepen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar 
kunnen leren. 

 
2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral 
God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 

 
Avondmaalscollecte inzameling van uw gaven is voor Oiko credit 
Oikocredit werkt aan een wereldwijde, eerlijke samenleving waarin bronnen duurzaam 
worden gedeeld. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om eigen keuzes te maken. En 
om een waardig bestaan op te bouwen. 
Bijna 10% van de wereldbevolking leeft onder de armoedegrens. De meerderheid woont in afgelegen 
gebieden. Zij hebben vaak slechte toegang tot financiering. Daarom investeert Oikocredit in deze mensen in 
Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Wij geloven in de kracht van microkrediet. Geld lenen in plaats van geven 
zorgt voor zelfvertrouwen. Hierdoor krijgen mensen de kans zélf een bestaan op te bouwen.  
 
27 oktober 
1e inzameling van uw gaven is voor het Nederlands Bijbel Genootschap 
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) brengt de Bijbel dichtbij. 
Onze missie is dat iedereen in binnen- en buitenland de Bijbel kan 
ontdekken, ervaren en doorgeven. 
Vertaalproject: Studiebijbel voor voorgangers in Cambodja 
Iedere week een inspirerende preek voorbereiden zonder goede 
hulpmiddelen zoals uitleg bij de Bijbelverhalen, dat gaat eigenlijk niet. 
Toch hebben de meeste voorgangers in Cambodja hiermee te kampen. Ze zouden heel graag materialen 
hebben om de Bijbel beter te kunnen bestuderen. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het Rodekruis 
Het Rode Kruis is een wereldwijde hulpverleningsorganisatie waarvan de werking in zeven basisbeginselen is 
gegoten: menslievendheid, neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en 
algemeenheid. Elke dag staan hulpverleners van het Rode Kruis wereldwijd klaar voor anderen. Ook in 
Nederland kun je als vrijwilliger op veel verschillende manieren meehelpen aan onze missie: we helpen wie 
dan ook, waar dan ook en waarom dan  
 
Collecten voor de eigen diaconie 
Alle diaconieën van de kerken in de gemeente Alphen aan den Rijn werken samen in het DPA (Diaconaal 
Platform Alphen aan den Rijn), vanuit het DPA  worden verschillende acties georganiseerd zoals een 
rozengroet of cadeaupakketje voor de Penitentiaire Inrichting (gevangenis), een inzameling voor de Kleding- 
en voedselbank Groene Hart en het werven van vrijwilligers om een Schuldhulpmaatje te kunnen worden. 
In november wordt een gezellige middag voor de oudere gemeenteleden georganiseerd en in de Advent- en 
Veertigdagentijd ontvangen zij een kalender.  
Jaarlijks wordt een verplichte bijdrage afgedragen aan de PKN, het diaconaal quotum. In de zomermaanden 
maken we voor kinderen in het dorp die niet op vakantie kunnen een ‘vakantietasje’. Ook wil de diaconie 
hulp kunnen bieden aan mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn geraakt. Dat betekent 
soms een tas met boodschappen ergens bezorgen of iemand naar het ziekenhuis rijden. Helpen waar geen 
helper is! 
 
Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen.  
Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan. Een gift kunt u overmaken op:  
ING rek.nr. NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie. Onder vermelding van: Gift diaconie of het gewenste 
projectdoel. 
 
Uw en jouw diaconie, Omzien naar elkaar!   
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Collecteverantwoording augustus 2024 
 
Kerk: 18/08 € 267,83 
 25/08 € 279,48 
 
Onderhoudsfonds: 11/08 € 284,85 
  
Diaconie: 18/08 € 375,33 
 25/08 € 283,58 
 
Kerk in Actie/PKN 
Zomerzending: 11/08 € 302,33 
 
 

Gespreksgroep ‘Vrome Vrouwen’ in Brugkerk Koudekerk a/d Rijn 

 
Verhalen over levens van vrome vrouwen als inspiratiebron. 
 
Vrome vrouwen kennen we allemaal, vrouwen van vroeger en nu, die kracht en 
inspiratie vonden en vinden in hun geloof in God. Die van daaruit het verschil 
maken in de wereld van hun tijd, in de levens van mensen die zij tegenkwamen. 
We kennen ze uit de bijbel, zoals Esther, Ruth, Maria, Lydia. In de bijbel staan er 
honderdvierenveertig.  
Daarnaast zijn er andere vrome vrouwen van korter en langer geleden, of van 
vandaag. Kijk eens in uw boekenkast naar biografieën, dichtbundels, kunstboeken 
of romans. Denk aan vrouwen die u in het leven bent tegenkomen of nog om u 
heen zijn. 
 
Komend seizoen willen we in vier bijeenkomst met deze vrouwen bezig zijn, in gesprek komen over hun 
verhaal en welke inspiratie daaruit klinkt. Vrouwen, vriendinnen, moeders en dochters maar ook mannen 
zijn van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Viermaal in het komend seizoen in Onder Dak: 
 
Bijeenkomst 1. Kennismaken met elkaar en het thema vroom. Een paar voorbeelden. 
Bijeenkomst 2  Vrome vrouwen in de Bijbel. 
Bijeenkomst 3  Vrome vrouwen in de geschiedenis. 
Bijeenkomst 4  Vrome vrouwen  van vandaag. 
 
Als daar aanleiding en enthousiasme voor is, kunnen we in een zondagmorgendienst onze verhalen bij deze 
serie aan de gemeente doorgeven. Meld je aan bij Pastor Wilna Wierenga en we gaan kijken wat de meest 
geschikte tijd van samenkomst is.  
 
Pastor Wilna Wierenga ( wilna.wierenga@pknkoudekerk.nl /0615253909) 
 
 

Kerkelijke stand 
 
 
Verhuisd en vertrokken naar andere gemeente: 
Dhr. S.J.A. Timmermans 
 
Bron: Kerkelijk bureau 

 
 

mailto:wilna.wierenga@pknkoudekerk.nl
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Jarigen: 80+ 
 

3 oktober 
Mevr. H. Poot – Dijkxhoorn    86 jaar 
 
9 oktober 
Dhr. C. Hoogendoorn     93 jaar 
 
19 oktober 
Dhr. A.C. Hoogerwerf     95 jaar 
Mevr. G. de Wit-Evertsen    80 jaar 
 
25 oktober 
Mevr. J. de Gelder – Zandstra   92 jaar 
 
2 november 
Mevr. A.S. Slappendel     88 jaar 
 
Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit dan 
door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl). 
 
Bron: Kerkelijk bureau 

 
 

“Ik kan nu investeren in mijn bedrijf” 
Matilde, landbouwer in Bolivia 

 
Matilde (48) leent een stuk land waar ze verschillende soorten 
kruiden en groenten teelt. De Boliviaanse doet dit al meer dan 20 
jaar. Ze is alleenstaand en woont samen met haar twee kinderen. 
“Net als mijn ouders ben ik begonnen met een klein stuk grond om 
groenten en kruiden te telen. Toen ik begon was het land een stuk 
gezonder en kon het allemaal natuurlijk. Nu moeten we elke plant 
bemesten en beschermen tegen ongedierte”, vertelt Matilde. Ze 
verkoopt haar oogst aan voedselverwerkers en aan klanten in de 
steden La Paz en Oruro. 
 
Matilde had zelf niet het geld om te investeren in kunstmest en zaden. Dankzij 
een lening van Oikocreditpartner Cidre kan dit wel. Ze betaalt de lening ieder 
half jaar terug. Deze regeling komt haar goed uit, omdat sommige planten 
ongeveer vier maanden nodig hebben om te groeien en Matilde krijgt pas haar 
inkomsten als haar klanten de producten hebben ontvangen. 
 
De Boliviaanse heeft geleerd hoe ze haar gewassen het beste kan laten groeien, maar net als andere boeren 
lijdt ze zwaar onder de gevolgen van klimaatverandering. Boeren moeten veel g eld investeren en deze 
investeringen verdienen ze niet altijd terug. In de toekomst hoopt Matilde dat ze een kas kan bouwen. 
Hierdoor blijven haar gewassen beter beschermt tegen de regen, kou en hagel. 
 
  

mailto:kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl
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Vrijwilligers gezocht voor AZC 
 
Het zal bij de meesten van u wel bekend zijn dat de gemeente Alphen aan den Rijn een contract heeft 
afgesloten met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de vestiging van een 
asielzoekerscentrum (azc) in het gebied ‘Hoorn West’ voor de duur van 5 jaar. De gemeente Alphen zet hierbij 
in op een brede samenwerking met alle geledingen van de bevolking en heeft daarom ook een verzoek via 
het Diaconaal Platvorm Alphen (DPA) gedaan aan de kerken. Naar verwachting zal het azc vanaf begin 2025 
bewoond gaan worden. 
 
Mogelijkheden voor de kerken van Alphen aan den Rijn 
Wij denken dat wij als christenen hierin een taak hebben. De Bijbel leert ons dat we met een open hart naar 
onze medemensen moeten omzien. Het zal niemand verbazen dat veel vluchtelingen de God van de Bijbel 
en het Evangelie van Jezus Christus niet kennen. Maar velen van hen zijn stukgelopen op de politieke- en 
religieuze systemen in het land van herkomst, en zijn daardoor zoekend. Anderen zijn juist vanwege 
geloofsvervolging gevlucht. 
Hier ligt een grote uitdaging om praktische zorg voor de vreemdeling te hebben en hen daarmee ook in 
contact te brengen met de liefde van God voor mensen. Dus ook voor de vreemdeling, ongeacht hun 
herkomst, religie of al dan niet gewenst zijn door de politiek. 
 
Daarom ligt dan nu voor ons de vraag: 
“Wat hebben de toekomstige bewoners van het azc nodig en wat kunnen wij als kerken bieden?” 
Omdat het COA erop toe moet zien dat bezoekers op het terrein zelf geen religieuze activiteiten ontplooien, 
is het belangrijk om ook een ontmoetingsplek te creëren waar we de vluchtelingen kunnen uitnodigen voor 
een kopje koffie/thee en een gesprek. Wij zijn hierover in contact getreden met beheerders van 
gelegenheden in de directe omgeving. En het ziet ernaar uit dat er ruimte beschikbaar is voor enkele 
dagdelen per week. 
 
Bezoekvrijwilligers werven: 
Vluchtelingen missen mensen met wie ze de alledaagse dingen kunnen delen. Door er voor hen te willen zijn 
en met hen te praten, kunnen ze even hun zorgen vergeten. Daarom is de inzet van bezoekvrijwilligers 
belangrijk. Tegelijk kunnen zij ook iets voor de ander betekenen. 
Dit zorgt voor een gelijkwaardige relatie. Dit kan goed gecombineerd worden met ‘taalmaatje’ maar kan daar 
ook los van staan. Voor een goede integratie is beheersing van de Nederlandse taal van groot belang. En om 
de taal goed eigen te worden is contact met Nederlanders belangrijk. Het contact bevordert zo ook hun 
integratieproces. 
 
Taallessen: 
Zolang een vluchteling nog geen status heeft wordt hen vanuit COA geen Nederlandse les aangeboden, 
terwijl het erg belangrijk is dat zij zo spoedig mogelijk de Nederlandse taal leren. Kinderen onder de 18 gaan 
wel gewoon naar school en leren daar vrij snel Nederlands. 
 
Daarom de vraag: Zijn er mensen die als vrijwilliger de vluchtelingen willen bezoeken en eventueel kunnen 
helpen met taallessen?  
 
Uw en jouw diaconie 
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Kort verslag kerkenraad 8 juli 2024 
 
Aanwezig:  Meinte Vierstra, Annette van den Bosch, Marianne Bol, Trudy den Haan, Karin Jansen,  
  Nelleke de Beus, Mark v.d. Haven, Simon Voets, Alfred Hoogendoorn, Ben Kalisvaart,  
  Annemieke Hoogendoorn, Anneke de Jong, notulist Joke Wolvers 
Afwezig:  Ellen de Gelder, Ottolien de Vlaam, Martien van Zanten. 

 
1. Opening 
Simon leest het Gedicht ‘Wandel met God’ 
 
2. Uit de commissies 

• De diaconie: Er wordt een asielzoekerscentrum gebouwd in Alphen waar vrijwilligers voor nodig zijn. 

• College van Kerkrentmeesters: De ketels in de kosterswoning en pastorie zijn vervangen.   
 
3. Startzondag 15 september  
We sparren over startzondag, wat kunnen we doen. 
 
4. Ledenlijst en PR 
Er wordt besproken dat binnen de eigen app wellicht een ledenlijst geplaatst kan worden. Er wordt 
voorgesteld om een papieren ledenlijst te verschaffen. Ook wordt besproken dat Kerkklanken alleen nog 
digitaal beschikbaar is. Wellicht een digitale nieuwsbrief met linkjes (naar de website) erin. Er zou een 
werkgroep opgericht kunnen worden over dit onderwerp. Karin biedt zich aan voor een commissie PR en 
communicatie.  
De website wordt momenteel geactualiseerd en verder bekeken. 
 
5. Beroepingscommissie 
We bespreken wie zitting willen/kunnen nemen in de beroepingscommissie. Er zal een korte profielschets 
worden gemaakt en mensen zullen worden gevraagd, deel te nemen aan de commissie.  
 
6. Nieuwe wegen 
N.a.v. de brief die meegegaan is met de solidariteitskas hebben 9 mensen zich aangemeld voor het 
Korenaarpanel.  
De Korenaargroep “One” en Jonge Ouders hebben weer een bijeenkomst gehad. Chris Morsink gaat mensen 
in het Westeinde benaderen voor een groep.  
We bespreken of 1 inspiratiebijeenkomst per jaar genoeg is of dat er 2 per jaar gehouden moeten worden. 
Dat laatste lijkt een goed idee 
 
7. Beleidsplan 
Het beleidsplan zoals het er nu ligt wordt besproken. Het financiële gedeelte wordt nog aangepast. Ook voor 
andere hoofstukken die niet (helemaal) kloppen kan worden doorgegeven wat er veranderd/aangevuld moet 
worden. 
We bespreken een aantal zaken, omschreven in het beleidsplan. Er worden aanvullingen en correcties 
besproken. 
We bespreken dat het beleidsplan voorgelegd kan worden aan de gemeente op 22 september en dat de 
gemeente gevraagd wordt, akkoord te gaan met het beleidsplan nadat de gemeente de gelegenheid heeft 
gehad, het voorlopige beleidsplan te lezen.  
 
8. Model Herinneringsbrief voor predikanten 
In het model herinneringsbrief kan worden toegevoegd dat er tijdens de digitale collecte een presentatie 
wordt getoond. Hier en daar een kleine aanpassing. 
We bespreken de mogelijkheid van 1 mailadres voor de predikanten i.p.v. een aantal adressen waar zij zaken 
moeten aanleveren.  
 
 



 Kerkklanken oktober 2024, pagina 9 

9. Rondvraag 
‘Wie doet wat’ lijst van de Korenaar zou aanpast worden. Dit was meer werk dan gedacht en ligt even stil. 
Er worden nieuwe mensen gezocht voor de diverse taken/ambten in de kerk. Marianne Bol heeft toegezegd, 
nog een periode te willen blijven. 
 
10. Sluiting 
Anneke: Pelgrimslied (gezongen door Sela). 
 
 

Nieuwe coördinator Aurelia 
 
VPTZ Aurelia is ontstaan vanuit de samenwerkende kerken (uit 
voormalig Rijnwoude). Vrijwilligers van Aurelia bieden ondersteuning 
in de laatste levensfase in de vertrouwde omgeving door middel van 
aandacht, nabijheid en ‘er zijn’.   
Wij zijn erg blij met de betrokkenheid van de verschillende kerken; dit 
ervaren wij door giften vanuit de diaconie, maar ook door het 
verspreiden van folders van Aurelia of het plaatsen van een stukje in 
het kerkblad of maandbrief. 
 
De afgelopen jaren heeft Judith Démoed haar best gedaan om VPTZ 
Aurelia meer op de kaart te zetten, door het onder de aandacht brengen van de mogelijkheid om in de laatste 
levensfase in de vertrouwde omgeving/ thuis te blijven. ‘Wij vervangen absoluut niet de professionele zorg, 
maar het kan de cliënt en de familie net die extra ondersteuning bieden dat thuisblijven mogelijk maakt.’   De 
kracht ligt in de eenvoud ervan; ‘Er zijn'.  
  
Hoe fijn is het, dat door deze ondersteuning iemand thuis kan blijven in de laatste levensfase.  
De vrijwilliger ondersteunt de mantelzorger door er te zijn voor de partner, moeder, buurvrouw, die 
terminaal is. Zo kan de echtgenote van Jan elke week even rustig uit wandelen met de hond en een 
boodschap doen, terwijl vrijwilliger Els bij haar terminale man thuisblijft.  
  
Coördinator Christel Beun heeft half augustus het stokje overgedragen gekregen van Judith, zij kijkt uit naar 
een fijne samenwerking met de ‘Aurelia’ vrijwilligers en de zorgverleners uit ons werkgebied (Waddinxveen, 
Boskoop, Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk a.d. Rijn).  En vooral met u. 
  

Wilt u meer weten: www.vptzaurelia.nl 
  
Of zorg aanvragen? Neem dan contact met ons op:  06 51 44 57 26.  
 
 

Mantelzorgers kunnen het niet alleen, Aurelia helpt! 
 
Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste 
levensfase thuis of in een andere vertrouwde omgeving 
door te brengen. Juist met het einde in zicht hebben 
stervende mensen behoefte aan dierbaren om zich heen. 
Aurelia is een plaatselijke kerkelijke 
vrijwilligersorganisatie, die ondersteuning biedt aan 
ernstig, terminaal zieke mensen in de thuissituatie. In een intakegesprek worden de situatie, wensen en 
mogelijkheden met de zieke en naaste doorgesproken. Er wordt bekeken op welke tijden de hulp van een 
vrijwilliger van Aurelia gewenst is. Dat kan één of meerdere dagdelen per week zijn, zowel overdag als in de 
avond. De cliënt en/of familie, kunnen bij ons ondersteunende zorg aanvragen. Daarnaast hebben wij ook 
contact met huisartsen en thuiszorg.  

http://www.vptzaurelia.nl/
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Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op tel. 06-51445726. 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl 
Als sterven dichtbij is, kunnen wij er voor u zijn! 
 
 

Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad 

 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of een 

wijkmedewerker. U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: scriba@pghkorenaar.nl 
 
 

Van de redactie 

 
Redactie:  Jan Pels, tel. 58 83 68 

Karin Jansen, tel. 06 – 55 86 56 20 
Cornèl Hassefras, tel. 58 73 13 

Druk:   Drukwerkteam PGH 
 
Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren tot 24 oktober a.s. bij de redactie via e-mail: 
postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
  

mailto:scriba@pghkorenaar.nl
mailto:kerkklanken@pghkorenaar.nl
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Bijbelleesrooster oktober 2024 
 

Datum Dag Onderwerp Bijbeltekst 

1 dinsdag Tevergeefs Micha 6:9-16 

2 Woensdag (vooravond van 
Joods Nieuwjaar) 

Vertrouw niemand! Micha 7:1-7 

3 donderdag Goede herder Micha 7:8-20 

4 vrijdag Rein en onrein Deuteronomium 14:1-21 

5 zaterdag Inclusief feest Deuteronomium 14:22-29 

6 zondag Vrouwen en kinderen Marcus 10:1-16 

7 maandag Ruimhartig Deuteronomium 15:1-11 

8 dinsdag Slvernij en vrijheid Deuteronomium 15:12-23 

9 woensdag Vrees en huiver Psalm 119:113-120 

10 donderdag Zondebok Leviticus 16:1-10 

11 Vrijdag (vooravond van de 
Grote Verzoendag) 

Verzoening Leviticus 16:11-22a 

12 zaterdag Schone lei Leviticus 16:22b-34 

13 zondag Door het oog van de naald Marcus 10:17-31 

14 maandag Geef mij inzicht! Psalm 119:121-128 

15 dinsdag Het licht van uw gelaat Psalm 119:129-136 

16 Woensdag (vooravond van 
het Loofhuttenfeest) 

Tot vervelens toe Prediker 1:1-11 

17 donderdag Ignorance is bliss Prediker 1:12-18 

18 vrijdag Gejaagd door de wind Prediker 2:1-11 

19 zaterdag Geniet, maar niet met mate Prediker 2:12-26 

20 zondag Ereplaatsen Marcus 10:32-45 

21 maandag Timing is alles Prediker 3:1-15 

22 dinsdag Over het graf heen? Prediker 3:16-22 

23 woensdag Samen is beter Prediker 4:1-12 

24 donderdag Allerlei wijsheden Prediker 4:13–5:6 

25 vrijdag Nog meer wijsheden Prediker 5:7-19 

26 zaterdag Allemaal leegte Prediker 6:1-12 

27 zondag Wat wilt u? Marcus 10:46-52 

28 maandag Vruchteloos Marcus 11:12-19 

29 dinsdag Onbevoegd? Marcus 11:20-33 

30 woensdag Fatale wijngaard Marcus 12:1-12 

31 Donderdag 
(Hervormingsdag) 

Volkomen betrouwbaar Psalm 119:137-144 
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Gegevens Protestantse gemeente 

 
Predikant: Jan Werkman (ambulant)   tel. 0172-589164 
 
Kerkenraad:      e-mail: kerkenraad@pghkorenaar.nl 
Preses: Meinte Vierstra      
Scriba: Annemieke Hoogendoorn   e-mail: scriba@pghkorenaar.nl 
 
Diaconie:      e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl 
Voorzitter: Martien van Zanten   
Secretaris: Mieke den Haan - Zaal   
Penningmeester: Anneke de Jong - v.d. Willik  
 
Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente 
ING-bank:  NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente 
Rabobank:  NL46RABO0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Diaconie:  NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente 
Missionaire commissie: NL51RABO0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie Protestantse 
Gemeente 
 
Adres kerkgebouw De Korenaar 
Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp  
 
Kerkdiensten    
09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april 
10.00 uur:        vanaf de eerste zondag van november 
 
Viering van het Heilig Avondmaal  
Zie het kerkdienstenrooster aan het begin van Kerkklanken 
 
Bediening Heilige Doop 
Wanneer u de doop verlangt voor uzelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de scriba  
 
Huwelijksbevestigingen: info via de scriba 
 
Begrafenissen: info via de scriba 
Coördinatie overige taken:  Erna Voets en Heleen Polderman  
Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel  
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