
 
 

 

Orde van dienst 
 20 oktober 2024 

 
Orgelspel 
Lied voor de dienst: 212: 1,4 en 5 
welkom  
Stil moment 
Intochtslied: Psalm 81: 1 , 4 en 8 
Bemoediging en groet 
Klein gloria 
Gebed nav de 10 woorden 
Antwoordlied: 103 e: Prijs de Heer 
mijn ziel ( 3x)  
Gebed  
Moment met de kinderen 
Kinderlied “Diep, diep, diep als de 
zee” YouTube  
Kinderen gaan naar de 
kindernevendienst. 
Lezing 1 Samuel 3 (Lector) 
Lied 317: 1 en 2 
Verkondiging 
Lied 858 
Kinderen komen terug 
Viering H.A. 
-Inleiding 
-Avondmaalscollecte 
-Zingen 379: 1 en 5 
-Gebed 
-Instellingswoorden, Nodiging 
-Viering Avondmaal 
-Avondmaalscollecte 
-Zingen Psalm 103:1 
Dankzegging en voorbeden 
Collecten 
Kinderen worden tijdens collecte 
opgehaald. 
Slotlied 150a: 1 en 3 
Uitzending en zegen 
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Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad: 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact 
opnemen met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker.  
U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: 
scriba@pghkorenaar.nl 
 

Let op: vanaf 1 november is de aanvangstijd van de 
kerkdiensten 10.00 uur! 
 

Deze week zondag 20 oktober 9.30 uur  
Deze week zondag 20 oktober 9.30 uur gaat voor ds. Pieter van der Ende 
uit Alphen aan den Rijn. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. 
Hilbrand Zintel is de koster en het orgel wordt bespeeld door Herman 
Verbree. Ouderling van dienst is Ben Kalisvaart, Martien van Zanten en 
Alfred Hoogendoorn zijn diaken en Marianne Bol verzorgt de schriftlezing. 
De beamer wordt bediend door Jan Luuk van Dijk. Bij de 
oppas/kindernevendienst is Sabine Dijksterhuis. De koffie wordt verzorgd 
door Jan en Fia Pels. 
 

1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, 
werelddiaconaat 
Kerk versterkt werk en positie van boeren (Zuid-Sumatra) in Indonesië 
Het is niet eenvoudig om als boer in Zuid-Sumatra het hoofd boven water 
te houden. Veel boeren zijn arm en de verbouw van exportgewassen 
heeft de grond uitgeput. Yabima, de diaconale organisatie van de kerk 
van Zuid-Sumatra stimuleert boeren om voedselgewassen te verbouwen 
en hun land zo te bewerken dat de grond zich herstelt. Onder druk van de 
overheid en het bedrijfsleven zijn veel boeren overgestapt van de produc-
tie van rijst voor eigen gebruik naar de productie van exportgewassen, 
zoals cacao en rietsuiker. Voor de verbouw van deze niet-lokale gewas-
sen zijn veel chemische kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig. Dit 
heeft de grond uitgeput. Daarnaast heeft het boeren afhankelijk gemaakt 
van de grillige, vaak lage, wereldmarktprijzen. Sommige boeren wonen bovendien op grond waar de 
overheid hen graag ziet vertrekken. De overheid biedt op deze plekken weinig publieke voorzieningen, 
zoals water en stroom, om de boeren te ontmoedigen in de regio te blijven.  
Yabima stimuleert boeren om af te stappen van het verbouwen van exportgewassen, en te kiezen voor het 
verbouwen van voedselgewassen, waaronder rijst, maïs en cassave, voor eigen gebruik en voor verkoop 
op lokale of regionale markten. Yabima leert boeren om dit ecologisch te doen, zodat de grond zich kan 
herstellen. Boeren leren zelf zaden en organische mest en bestrijdingsmiddelen te produceren. Doordat zij 
niet langer zaden of chemische middelen hoeven te kopen, dalen hun kosten en stijgt hun inkomen. 
Yabima geeft deze trainingen via boerengroepen en brengt deze groepen met elkaar in contact, zodat zij 
van elkaar kunnen leren. 
 

  

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn! 
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2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 

 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een 
plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 
 

Avondmaalscollecte inzameling van uw gaven is voor Oiko credit 

 
Oikocredit werkt aan een wereldwijde, eerlijke samenleving waarin bronnen duurzaam worden gedeeld. 
Iedereen moet de mogelijkheid hebben om eigen keuzes te maken. En om een waardig bestaan op te 
bouwen. 
Bijna 10% van de wereldbevolking leeft onder de armoedegrens. De meerderheid woont in afgelegen 
gebieden. Zij hebben vaak slechte toegang tot financiering. Daarom investeert Oikocredit in deze mensen 
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Wij geloven in de kracht van microkrediet. Geld lenen in plaats van 
geven zorgt voor zelfvertrouwen. Hierdoor krijgen mensen de kans zélf een bestaan op te bouwen. 
 

Heilig Avondmaal 
Vandaag vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer en doen dit weer door naar voren te komen voor 
brood en wijn. 
U (jij) loopt dan door het middenpad naar voren waar u van de predikant een stukje brood ontvangt. Van de 
diaken ontvangt u daarna een cupje met wijn of druivensap. Waarna u weer in de bank plaats kunt nemen. 
Wanneer je liever een zegen (voor jullie kind) wilt ontvangen kan je (kind) de handen gesloten houden. De 
predikant zal dan een zegen uitspreken. 
Is het lastig om naar voren te komen, dan kan de diaken het Avondmaal in de bank bedienen. 
Wilt u dan in de bank achter de kerkenraadsleden komen zitten? 
We hopen op een mooie viering met elkaar. 
Uw en jouw diaconie 
 

Volgende week zondag 27 oktober 9.30 uur gaat voor mw. Annie Vermeij uit Boskoop. Eddie de 

Jong is de koster en het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree. Ouderling van dienst is Trudy den 
Haan, Marian Zintel is diaken van dienst en Trudy den Haan verzorgt ook de schriftlezing. De beamer 
wordt bediend door Arend van Zanten. In verband met de herfstvakantie is er geen oppas en 
kindernevendienst. De collecten zijn voor Nederlands Bijbelgenootschap en de eigen diaconie. De koffie 
wordt dan verzorgd door Nanny Hassefras en Hans van der Lip. 
 
De goedemorgen koffie is dinsdag 22 oktober om 10.00 uur in het Parochie Centrum. U bent weer van 
harte welkom. 
 
De bloemen gaan, met een hartelijke groet en felicitatie van ons allen, naar de heer A. Hoogerwerf. 
Meneer Hoogerwerf, van harte gefeliciteerd met uw 95ste verjaardag. Een fijne dag zaterdag. 
De bloemen worden gebracht door Willy Zintel. 
 

Gemeentenieuws 
Twee maanden geleden hebben wij het bericht gekregen dat Eddie een aandoening heeft waarbij er bloed 
in zijn hersenen lekt. Helaas is hier niets aan en tegen te doen. 
Gelukkig gaat dit proces tot nu toe heel langzaam. We hopen en bidden dat het langzaam blijft verlopen! 
Wat is het mooi en waardevol dat we ons deel voelen van een gemeenschap met meelevende mensen. 
We willen jullie dan ook heel erg bedanken voor de praatjes, kaarten, berichtjes en de prachtige bloemen 
uit de kerk. 
Het voelt als een warme deken. 
Groet, Eddie en Anneke de Jong 
 



 
 

 

Bericht van overlijden van een oud Gemeentelid.   

 
Mama is het woord waar het leven mee begint 
mama is het woord dat hoort bij ieder kind 
 
Een woord om zacht te zeggen, niet om luid te schreeuwen 
het hoeft niets uit te leggen en gaat door alle eeuwen 
 
Mama is het woord waar de mensheid mee begint 
mama is een ander woord voor liefde 
         Uw genade is mij genoeg 
 
Dankbaar voor de liefde die zij ons tot in de laatste ogenblikken schonk, nemen we afscheid van onze lieve 
moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder 
 
 Nellie van der Jagt – van Driel 
7 november 1930  7 oktober 2024 
 
 Weduwe van Arie van der Jagt  
 
Namens kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
 
Zaterdag 12 oktober heeft het afscheid plaatsgevonden te Papendrecht. 
 
Nellie van der Jagt-van Driel kwam al een tijdje niet meer in de kerk, maar de 60 jaar dat zij in 
Hazerswoude woonde, is zij altijd trouw lid geweest. 
Met vriendelijke groet, Ank van der Lier-van der Jagt, namens de kinderen.  
   (Correspondentieadres is op te vragen bij de scriba of te lezen in de app) 
 

Veilige gemeente, vertrouwenspersoon 
 

 

Als je je ergens veilig moet kunnen voelen, dan zou dat in je kerk of je eigen gemeente moeten zijn. In het 
kader van Veilige Gemeente (geïnitieerd door de Protestantse Kerk in Nederland) zijn er nu ook bij ons 
onafhankelijke vertrouwenspersonen beschikbaar. Wij zijn blij dat wij Protestantse Gemeente “De 
Korenaar” en de Protestantse Gemeente te Koudekerk aan de Rijn en Hazerswoude Rijndiijk, de namen en 
contactgegevens van twee onafhankelijke vertrouwenspersonen bekend mogen maken: 

 Mevr. Manon El Masoudi 
 E-mail: vertrouwenspersoon@pknkoudekerk.nl 
 Mobiel nr. 06 41151103 

mailto:vertrouwenspersoon@pknkoudekerk.nl


 
 

 

 Dhr Gert van Zanten 
 E-mail: vertrouwenspersoon@pghkorenaar.nl 
 Mobiel nr. 06 51821026 

  
Beide kerkenraden gaan nu voor het juiste (beleids)kader zorgen om een veilige gemeente te blijven. De 
hebben zich in de kerkdienst van 6 oktober 2024 zich geïntroduceerd. De kerkenraad zal u op de hoogte 
houden van de preventieve maatregelen rond Veilige Gemeente. Mocht er iemand binnen de gemeente 
zich niet veilig voelen, geïntimideerd, gediscrimineerd of seksueel ongepast benaderd zijn door iemand 
vanuit de kerkelijke organisatie, dan kan één van de vertrouwenspersonen worden benaderd. 
Oktober 2024 
 

Kennisquiz  

Vrijdag 8 november om 8 uur (inloop vanaf 19.30) zal er door de Missionaire Commissie weer een 
kennisquiz georganiseerd worden.  
De opbrengst is bedoeld voor de Stichting 4Watoto (https://www.4watoto.com) welke sinds 2020 een 
gezinshuis runt in Goma in Congo. In het multifunctionele gezinshuis worden weeskinderen opgevangen en 
wordt ook scholing aangeboden. Op dit moment worden er in het gezinshuis 13 meisjes (3 tot 15 jaar) en 
12 jongens (3 tot 17 jaar) opgevangen,  
De kennisquiz wordt gemaakt door Marco Roelofs en zal over een veelheid aan onderwerpen gaan zoals 
kerk, sport, Hazerswoude e.d. 
Dus nodig je familie, vrienden of buren uit om een team samen te stellen van maximaal 6 personen.  
Lukt het niet een team te maken geen probleem , geef je op en we maken een team.  
Op de steen in de gang ligt een lijst waarop individueel of als team ingeschreven kan worden. Ook kan er 
eventueel een appje of mailtje naar één van de missionaire commissieleden gestuurd worden voor 
inschrijving. 
Natuurlijk zijn er ook leuke prijzen te winnen dus een goede reden om mee te doen. 
De Inschrijvingskosten bedragen 5 EUR pp. Het wordt een avond met hapjes, drankjes en een hoop 
gezelligheid. 
Er is een bus of barcode voor een bijdrage voor de drankjes en hapjes. 
We hebben er zin in en hopen op veel deelnemers. 
 
Met hartelijke groet, 
De missionaire commissie. 
 
(N)U ZIJT WELLEKOME – BIJ DORPSGENOTEN THUIS 

Een levende adventskalender. Op alle dagen van de adventstijd is er een adres waar mensen 
welkom zijn voor een kop koffie of thee, georganiseerd door de 3 kerken in Hazerswoude-Dorp. 

Het doel van de levende adventskalender is ontmoeting – zo breed en zo laagdrempelig mogelijk. Mensen 
krijgen de gelegenheid om kennis te maken met dorpsgenoten die ze anders misschien niet zo snel zouden 
tegenkomen. De opkomst kan enorm verschillen. Soms zit ergens de kamer helemaal vol en een andere 
keer ben je maar met een paar mensen. 

Waarom in de advent? 

Omdat het juist in de donkere dagen voor Kerst fijn kan zijn om anderen te kunnen ontmoeten. Het is 
waardevol om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt, al zal dat niet met zo veel woorden 
gezegd worden. 

Wie ontvangt dit jaar koffiedrinkers? 

We zoeken dus mensen (gastgevers) die van 1 t/m 22 december een ochtend van 10-11.30 uur hun huis 
beschikbaar willen stellen om gasten te voorzien van koffie/thee met evt. wat lekkers, dit kunt  u zelf 
bepalen. Hopelijk stroomt de ‘herberg’ elke dag vol! De dinsdagochtenden zijn al ingevuld door de 
Goedemorgenkoffie en op zondagen is er na de kerkdienst ook  gelegenheid om koffie te drinken. 

Voor de andere dagen kunt u zich opgeven met voorkeursdata waarop u bereid bent in uw eigen huis koffie 
te schenken. 
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Wij, als de 3 kerken, hopen het rooster helemaal vol te krijgen zodat er de hele adventstijd bij iemand 
letterlijk de deur open staat. Verdere informatie en opgeven kan t/m 10 november kan bij Mieke den Haan, 
telefoon 06-15205511 Er ligt de kerk ook een lijst waar je/u zich kunt opgeven. 

 

Uw Missionaire Commissie  

 

Concert Adoramus 

Donderdag 24 oktober hopen we het prachtige oratorium over het leven van Jozef uit te voeren. 
We doen dit samen met het koor Immanuël uit Katwijk en project leden. 
De volgende musici zullen hun medewerking verlenen: 
 
Jan Lenseling  : Vleugel / Hugo van der Meij :  Orgel /  Severin van Dijk  : Fluit / 
Diana Abspoel :  Hobo /  Dirigent : Peter Burger . 
 
En natuurlijk willen wij u hartelijk uitnodigen voor dit concert !!! 
 
Locatie : De Korenaar  Hazerswoude 
Aanvang : 20.00 uur  kerk open 19.15 uur . 
Toegang : € 12.50 
Kinderen tot 16 jaar gratis. 
Kaarten verkrijgbaar bij: 
Theo van Zanten Tweewielers 
Via de koorleden 
Of stuur een mail naar: 
concertadoramus@gmail.com 
 
HARTELIJK WELKOM 
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