
 
 

 

Orde van dienst 
 3 november 2024 

 
Orgelspel 
Kijken en luisteren naar YouTube 
video van Petra Berger Lied 880 
Welkom  
Stil moment 
Intochtslied 216 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria Lied 195 
Kyriegebed 
Glorialied 150 
Wetslezing 
Samenzang: 318 
Gebed van de zondag/heilige 
Geest 
Lied 325 bij opening van de 
Schriften 
Lezing: Deuteronomium 8. 7-18 
Samenzang: 653: 1,2,5 en 7 
Tweede lezing: Marcus 4: 26-34 
Verkondiging 
Samenzang lied 23b 
Dankzegging/voorbeden/Onze 
Vader 
Collecten 
Slot gebed 
Slotwoord 
Slotlied: 1014 
Zegen – Amen 3 x 
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Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad: 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact 
opnemen met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker.  
U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: 
scriba@pghkorenaar.nl 
 

Let op: vanaf 1 november is de aanvangstijd van de 
kerkdiensten 10.00 uur! 
 

Deze week zondag 3 november 10.00 uur, dankdagviering, gaat 

voor eerwaarde Leo Koot uit Leiderdorp. Aad van Zanten is de koster en 
het orgel wordt bespeeld door Theo Griekspoor. Aansluitend zal er een 
koffieconcert zijn. Ouderling van dienst is Nelleke de Beus, Anneke de 
Jong is diaken van dienst en Annie Hassefras verzorgt de schriftlezing. 
De beamer wordt bediend door Johan Langelaar. In verband met de 
herfstvakantie is er geen oppas en kindernevendienst.  
De koffie wordt verzorgd door Martien en Lia Heyker. 
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e
 inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie 

najaarszendingsweek 

Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek 
We kunnen het ons nu nauwelijks nog voorstellen: dat je geen boeken in 
huis hebt. Misschien kennen we de verhalen van vroeger, van vaders, 
moeders, opa’s, oma’s: dat er maar een enkel boek in huis was. En hoe 
kostbaar bezit dat was. In het achtergestelde noorden van Ghana komen kinderen die op de bijbelclub 
zitten met zo’n kostbaar boek thuis: een Bijbel vol boeiende verhalen en mooie platen. Een Bijbel in hun 
eigen taal. Kinderen hebben daaruit leren lezen op de bijbelclub. Ze lezen hun familie eruit voor. Ouders, 
broertjes en zusjes luisteren ademloos mee. Een kostbaar bezit. Ouders zijn trots om hun kinderen te 
horen voorlezen. Zeker als ze zelf analfabeet zijn. En goed lezen in hun eigen taal helpt kinderen ook om 
beter mee te komen op school, waar het onderwijs al gauw in het Engels is, de hoofdtaal in Ghana. 

Kinderen leren Bijbellezen in hun eigen taal 
In de afgelegen dorpen in Noord-Ghana zijn veel volwassenen nog analfabeet. 
Tegenwoordig gaan de meeste kinderen in Ghana naar school. Maar in het dunbevolkte noorden is het 
vaak ver lopen naar een school en is de kwaliteit van het onderwijs een stuk minder. De klassen zijn groot 
en het onderwijs Engelstalig, terwijl kinderen thuis soms alleen een lokale taal spreken. Ook komt de leraar 
niet altijd opdagen. Daarom leren veel kinderen alsnog niet goed lezen en schrijven. Via bijbelclubs leren 
kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Dat is goed voor hun leesvaardigheid. Ze krijgen de mooi 
geïllustreerde Bijbel mee naar huis, waar hele families in contact komen met de Bijbelse verhalen. Zo 

leren ieder jaar 750 kinderen via kinderbijbelclubs Bijbellezen in eigen taal. Goed voor hun eigen 
ontwikkeling en mogelijk worden deze kinderen de toekomstige kerkleiders. 
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e
 inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 

Dankdagcollecte 

Inzameling van uw gaven is voor de voedselbank 

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn! 
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Volgende week zondag 10 november 10.00 uur, gaat voor ds. Erik de Waard uit Doorwerth. Alfred 

Hoogendoorn is de koster en het orgel wordt bespeeld door Leon van Veen. Ouderling van dienst is Meinte 
Vierstra, Martien van Zanten is diaken van dienst en Mariska Nieuwenhuijse verzorgt de schriftlezing. De 
beamer wordt bediend door Jan Luuk van Dijk. Bij de oppas/kindernevendienst is Sharon Kastelein. De 
collecten zijn voor Kerk in Aktie werelddiaconaat en de eigen diaconie.  

De koffie wordt verzorgd door Arend en Anneke van Zanten. 
 

De goedemorgen koffie is dinsdag 5 november om 10.00 uur in de Korenaar. U bent weer van harte 

welkom. 
 

De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Cok en Martha Rademaker. Zondag 13 

oktober heeft Cok een tia in het linkeroog gehad en is per ambulance naar het ziekenhuis gegaan. Na 
onderzoek kwam de neuroloog erachter dat de linker halsslagader voor 80% verstopt was. 22 oktober is 
Cok geopereerd en nu gelukkig weer thuis. Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet. Cok en 
Martha, we wensen jullie veel sterkte met het verdere herstel. 
De bloemen worden gebracht door Anneke de Jong. 
 

Vanuit de gemeente 
Ik was blij verrast met de prachtige bloemen die ik kreeg voor mijn 95ste verjaardag. Heel hartelijk bedankt 
hiervoor. Met vriendelijke groet Adrie Hoogerwerf. 
 
Hartelijk dank voor de mooie bloemen die wij vanuit de kerk gekregen hebben. Het geeft een bijzonder 
betrokken gevoel om deze te krijgen en het bezoek te ontvangen wat daaraan gekoppeld is. Nogmaals 
dank daarvoor. 
Mijn herstel gaat naar omstandigheden goed. Gelukkig heb ik mijn stem weer terug gekregen en te zijner 
tijd moeten de scans uitwijzen of de tumor op mijn stembanden kleiner c.q. verdwenen is. 
Een hartelijke groet van Bauke Wagenaar en Anneke Veldhuijzen. 
 

Koffieconcert zondag 3 november 

Zondag 3 november, vandaag dus, hoopt Theo Griekspoor na de dienst een koffieconcert te verzorgen op 
ons mooie Künckel-orgel 
Hij zal dan werken ten gehore brengen van: 
Joh. Pachelbel, Joh. Seb. Bach, G. Fr. Handel, Jan Zwart en Ch. M. Widor. 
Na de dienst is er, zoals gewoonlijk eerst gelegenheid zijn om met elkaar te praten onder het genot van 
koffie/thee. 
Het concert begint dan om 11.45 uur. 
De toegang is gratis, wel kunt u uw gift kwijt in de collectezak die aan het eind van het concert bij de 
uitgang staat. 
Van harte aanbevolen om ons schitterende orgel eens op een andere manier te horen. 
 

OUDERENMIDDAG IN DE KORENAAR OP 6 NOVEMBER 2024 

Het Bezoekteam Ouderen De Korenaar nodigt u van harte uit voor de traditionele ouderenmiddag voor alle 
gemeenteleden van 70 jaar en ouder op woensdag 6 november 2024. 
Komt u ook? 
 
Het is de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje en om als 
besluit gezellig, gezamenlijk van een maaltijd te genieten! 
Natuurlijk zijn jongere echtgenoten/partners ook van harte welkom. 
 
De kerk is open vanaf 14.15 uur. 
We beginnen om 14.30 uur met koffie of thee met iets lekkers. 
De sluiting zal uiterlijk om 19.00 uur zijn. 
Onder de noemer “Weet je nog” willen we graag aan de hand van aanwezige voorwerpen uit het verleden 
graag van u weten welke herinnering(en) er bij u boven komen en we hopen op mooie gesprekken met 
elkaar. 



 
 

 

En natuurlijk gaat Marijke van Zanten-Dorsman weer solo en met ons zingen, daarbij begeleid door de ons 
welbekende organist Theo de Mooij. 
Ook willen we met elkaar danken en bidden. Ds. Jan Werkman hoopt deze middag ook aanwezig te zijn en 
zal een korte meditatie verzorgen. 
 
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk maandag 4 november 2024 bij uw wijkmedewerker. 
 
De maaltijd wordt zoutarm aangeboden. 
Indien nodig kunt u worden opgehaald en weer worden thuisgebracht. 
 
Wij (Gé Hoogendoorn, Marijke van Zanten, Martha Rademaker, Anneke van Zanten, Nel Zintel, Willy Zintel, 
Nel Schupper, Grieta Zintel, Nynke Windemuller, Ineke Rademaker, Fia Pels, Hennie van Soest, Marianne 
Bol, Ottolien de Vlaam en Mieke van den Bosch) kijken uit naar uw komst. 
 
WEET U HARTELIJK WELKOM; MET ELKAAR ZIJN WIJ DE KORENAAR 
 

 

Vanuit de Kerkeraad 

Veilige Gemeente, gedragscode vrijwilligers 
Als kerkenraad zijn we bezig om een Veilige gemeente te worden en blijven. Het is belangrijk dat we 
bepaalde punten goed beschrijven. Daarom zal u de komende tijd hier steeds meer over horen. 
 
De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente “De Korenaar” te Hazerswoude Dorp vindt het belangrijk 
dat haar medewerkers, vrijwilligers en ambtsdragers in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en 
toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het vrijwilligerswerk plaats kan vinden. 
Daarom hebben wij als kerkelijke gemeente voor al onze medewerkers een gedragscode opgesteld in lijn 
met het model gedragscode van de PKN. 
 

GEDRAGSCODE VRIJWILLIGERS  
Protestantse gemeente “De Korenaar” Hazerswoude-Dorp.   
 
Deze gedragscode is geschreven voor de kerkelijke vrijwilligers van de Protestantse Gemeente te 
Hazerswoude-Dorp.  
 
Kerkelijke vrijwilligers zijn allen die door hun functie een bijzondere verantwoordelijkheid in de kerkelijke 
gemeente hebben en die daarin het vertrouwen van de gemeente genieten.  
 
Het uitgangspunt voor deze gedragscode is wat de Bijbel ons leert, over omgang met elkaar. Respect voor 
de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid kenmerken deze stijl van omgaan met elkaar. 
Deze kernwaarden vormen de onderliggende basis voor de concrete gedragsregels die in deze code 
worden genoemd.  
 
Deze code, gebaseerd op de modelgedragscode van de PKN, wil een hulpmiddel zijn om ongewenst 
gedrag van kerkelijke vrijwilligers te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken. De kerkenraad 
heeft in samenwerking met de PG Koudekerk / Hazerswoude Rijndijk hiertoe twee Vertrouwenspersonen 
aangesteld.  
 
De kerkenraad vindt daarom afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat alle leden 
van onze gemeente zich veilig moeten kunnen voelen. Dit kan alleen als men elkaar in zijn/haar waarde 
laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze kerkelijke gemeente alle vormen van 
ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, 
racistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, 
ontoelaatbaar vinden.  
De kerkenraad zal alle kerkelijke vrijwilligers informeren over ons beleid Veilige Gemeente en 
onderstaande omgangsregels en gedragscode met u bespreken en overhandigen. Zo werken wij aan 
bewustwording om de gedragscode na te leven. 



 
 

 

Aldus vastgesteld in de kerkenraadvergadering van 14 oktober 2024 

1. Veilige omgeving  
We werken samen aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt 
en vrijuit het geloof kan beleven.  
 
2. Respect  
We respecteren elkaar en anderen. We benaderen de ander niet op een manier die haar of hem in 
waardigheid en integriteit aantast. Dit geldt in het bijzonder voor minderjarigen en andere kwetsbaren. 
Extra zorgvuldig zijn we bij pastorale en diaconale contacten, omdat we weten dat machtsverschillen hier 
een rol kunnen spelen.  
 
3. Geheimhouding  
We gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke (waaronder persoonlijke) informatie of gegevens van anderen, 
waaronder alles waarop onze geheimhoudingsplicht betrekking heeft.  
 
4. Persoonlijke integriteit  
We respecteren de rechten van de ander. We berokkenen de ander geen schade. We gebruiken geen 
fysiek of mentaal geweld.  
 
5. Lichamelijke integriteit  
We respecteren elkaars lichamelijke integriteit. We zijn terughoudend in fysiek contact.  
 
6. Privacy 
We respecteren de privacy van de ander.  
 
7. Taalgebruik 
 Ons taalgebruik is respectvol. We stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste (seksueel 
getinte) opmerkingen over het persoonlijk leven of uiterlijk van de ander. We praten met respect over de 
ander, ook via de sociale media. Ook wanneer de ander niet aanwezig is. We roddelen niet en maken geen 
beschadigende grappen of opmerkingen over anderen.  
 
8. Financiële belangen  
We vermijden elke vorm van belangenverstrengeling, in het bijzonder op financieel terrein. Met giften gaan 
we zorgvuldig om, zowel bij het aannemen als doorgeven.  
 
9. Seksueel misbruik  
We volgen in geval van (seksueel) misbruik door vrijwilligers of beroepskrachten, of bij vermoedens 
daarvan, het Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en 
gezag relaties. Onder seksueel misbruik wordt verstaan: ieder grensoverschrijdend gedrag, misbruik van 
macht of vertrouwen, waarbij een machtsverschil of een afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de 
benadeelde en de beschuldigde, waarbij beschuldigde een vrijwilliger of beroepskracht binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland is. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en 
een minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
 
10. Een cultuur van openheid 
We zetten ons in om samen te werken aan een cultuur van openheid. Dat draagt bij aan de gemeente als 
een veilige omgeving. We zijn alert en spreken elkaar aan, wanneer we signalen opvangen of situaties van 
ongewenst gedrag meemaken. Wanneer we aarzelen over de aanvaardbaarheid van gedrag van onszelf of 
een ander, kunnen we contact zoeken met een van de vertrouwenspersonen. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

(N)U ZIJT WELLEKOME – BIJ DORPSGENOTEN THUIS 

Een levende adventskalender. Op alle dagen van de adventstijd is er een adres waar mensen 
welkom zijn voor een kop koffie of thee, georganiseerd door de 3 kerken in Hazerswoude-Dorp. 

Het doel van de levende adventskalender is ontmoeting – zo breed en zo laagdrempelig mogelijk. Mensen 
krijgen de gelegenheid om kennis te maken met dorpsgenoten die ze anders misschien niet zo snel zouden 
tegenkomen. De opkomst kan enorm verschillen. Soms zit ergens de kamer helemaal vol en een andere 
keer ben je maar met een paar mensen. 

Waarom in de advent? 

Omdat het juist in de donkere dagen voor Kerst fijn kan zijn om anderen te kunnen ontmoeten. Het is 
waardevol om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt, al zal dat niet met zo veel woorden 
gezegd worden. 

Wie ontvangt dit jaar koffiedrinkers? 

We zoeken dus mensen (gastgevers) die van 1 t/m 22 december een ochtend van 10-11.30 uur hun huis 
beschikbaar willen stellen om gasten te voorzien van koffie/thee met evt. wat lekkers, dit kunt u zelf 
bepalen. Hopelijk stroomt de ‘herberg’ elke dag vol! De dinsdagochtenden zijn al ingevuld door de  

Goedemorgenkoffie en op zondagen is er na de kerkdienst ook gelegenheid om koffie te drinken. 
Voor de andere dagen kunt u zich opgeven met voorkeursdata waarop u bereid bent in uw eigen huis koffie 
te schenken. 

Wij, als de 3 kerken, hopen het rooster helemaal vol te krijgen zodat er de hele adventstijd bij iemand 
letterlijk de deur open staat. Verdere informatie en opgeven kan t/m 10 november kan bij Mieke den Haan, 
telefoon 06-15205511 Er ligt de kerk ook een lijst waar je/u zich kunt opgeven. 

 

Uw Missionaire Commissie  

 



 
 

 

 

 
 
 


