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In dit nummer: 
 

Overdenking: Micha Cursus: relatie tussen mens en natuur 

Bericht van onze ambulant predikant Jarigen: 80+ 

Kerkdienstenrooster Kort verslag Kerkenraad 
Sponsor een kerstpakket Berichten over wel en wee van gemeenteleden 

Aanleveren namen voor kerstpakket Aurelia helpt mantelzorgers 

Actie Kerkbalans  Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad 

Collectedoelen nader toegelicht Van de redactie 

Collecteverantwoording Bijbelleesrooster 

Eten of gegeten worden Gegevens Protestantse gemeente 

 
 

Micha 

 
De ouderen onder ons kennen misschien nog het rijmpje:” Geen schoner spreuk – en meer van kracht – dan 
Micha 6 en wel vers 8.” 
 
Wie is Micha, in welke tijd leefde hij en wat staat er in Micha 6 vers 8? 
Micha was een profeet die leefde in de tweede helft van de achtste eeuw voor Christus in dezelfde tijd als 
Hosea, Amos en Jesaja. Er is in die tijd iets grondig mis in Israël: het onrecht tiert welig. In de handel wordt 
met valse gewichten gewogen, er wordt gelogen en bedrogen. De grootgrondbezitters denken er alleen maar 
aan hoe ze zelf steeds rijker kunnen worden, waardoor kleine boeren uitgebuit worden. Politieke leiders 
schromen niet om met grof geweld hun macht te handhaven. De profeten brengen precies die boodschap 
die mensen graag horen.  
 
Op een boetedag komt het volk bijeen en dan gebeurt er iets wonderlijks: God doet zijn beklag: Hij vraagt 
aan het volk wat hij hen misdaan heeft: Hij heeft zich toch altijd een trouw bondgenoot getoond? Geen 
donderpreek, maar een liefdevolle uiteenzetting van wat God in het verleden allemaal voor hen gedaan 
heeft. Het volk is diep geraakt, wil boete doen en zijn schuld afkopen. Het wil kalveren, rammen en oliebeken 
offeren. Ja, het vraagt zich zelfs af: verwacht God van ons dat wij ons eerstgeboren kind offeren? Nee, zegt 
Micha, God vraagt een andere grondhouding en jullie weten wat die inhoudt. En dan volgen de bekende 
verzen: Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, 
trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God (6 vers 8). 
 
In zijn artikel “Vraagt God in Micha 6 vers 8 nederigheid of iets anders?” zegt prof. dr. Becking moeite te 
hebben met de manier waarop het laatste zinsdeel doorgaans wordt vertaald. Op grond van diepgaand 
onderzoek naar het Hebreeuwse woord èn de plaatsen waar het elders in de Bijbel voorkomt, stelt hij voor 
het woord nederig te vervangen door: voorzichtig, bezonnen. Israël wordt door Micha geadviseerd 
verstandig te handelen. Hij roept op tot weloverwogen gedrag dat het recht en de trouw dient. 
 
In de Adventstijd die voor ons ligt, wordt vaak uit de Profeten gelezen. We horen over de ellende waarin het 
volk verkeert, sombere vooruitzichten worden geschetst. Er wordt opgeroepen tot inkeer en bezinning. Maar 
de profeten verkondigen ook een onwaarschijnlijk mooie toekomst: “Geen volk zal nog het zwaard trekken 
tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is" (Micha 4). 
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Advent: buiten neemt de duisternis toe, binnen steken we steeds meer kaarsen aan. Het is een tijd van inkeer 
en bezinning.  Ondanks kou en duisternis -letterlijk, maar soms ook figuurlijk – blijven we vol hoop zingen in 
het verlangen dat het Licht van Christus ons op het Kerstfeest zal verwarmen en verlichten.  
 

Hoever is de nacht, hoever, hoever, 
wachter, hoe ver is de nacht, de nacht? 

De  morgen komt, zegt de wachter, 
Maar nog is het nacht. 

 
Huub Oosterhuis, naar Jesaja 21: 11-12 

 
Met pastorale groet,  
Nelleke de Beus 
 
P.S. Voor de Bachliefhebbers onder ons: de tekst van Micha 6-8 vormt de tekst van het openingskoor van 
Cantatev45 
 
 

Bericht van onze ambulant predikant 
 
Geliefde broeders en zusters, 
  
Dat is me nou ook wat!  Heb je een dominee, maar je ziet hem niet. Hij gaat niet in de kerkdiensten voor. 
Hoe kan dat?   Daarom wat info voor u. Wat doe ik als ambulant predikant? Twee dingen: 1) Ik kom op bezoek 
bij kerkleden thuis. En 2) voor een uitvaart ben ik indien gewenst en in overleg beschikbaar.   
  
De ouderlingen Marianne Bol en Ottolien de Vlaam geven mij namen, adressen en telefoonnummers door 
van gemeenteleden van we ze vermoeden dat zij een pastoraal bezoek op prijs stellen. Als ik uw gegevens 
van hen ontvang, bel ik op met de vraag of u bezoek inderdaad op prijs stelt. Soms is het antwoord “ja” en 
soms is het “nee”. Ook een “nee” is helemaal goed, want het geeft duidelijkheid. Soms is het antwoord “nu 
nog niet, misschien later wel”. Dan spreken we bijvoorbeeld af, dat ik later weer bel, of dat u mij belt wanneer 
u dat zelf wilt. 
  
Soms hoor ik tussendoor van een gemeentelid zoiets als: “Meneer of mevrouw die of die zou ook wel willen 
dat je op bezoek komt.”  Dat is goed. Ik kom graag. Als ik contactgegevens krijg, bel ik zelf. En anders denk ik: 
Die persoon zal mij wel bellen, als hij of zij me wil uitnodigen. Daartoe geef ik hier mijn gegevens. U bent 
hartelijk welkom om mij te bellen of appen op 06 – 33 64 32 83 of mailen 
op j.werkman1500@outlook.com als u mij wilt uitnodigen. Doe het zonder schroom, vrijuit. En als ik de 
telefoon niet opneem (bijvoorbeeld tijdens een bezoek), spreek dan even de voicemail in. Dan bel ik terug. 
Appen of mailen is handiger. 
  
Bezoeken brengen is iets wat ik graag en met liefde doe. Dank aan jullie dat je me samen als gemeente dit 
vertrouwen geeft. 
  
Binnenkort zal ik weer wat in dit kerkblad schrijven. Niet elke keer, maar zo af en toe. Misschien heeft u een 
vraag of opmerking, die geschikt is om via dit kerkblad te bespreken, zodat ieder mee kan lezen. Geef het 
dan maar even door bijvoorbeeld via de scriba of iemand van de kerkenraad.  Als niemand zo’n onderwerp 
doorgeeft, heb ik zelf nog wel een rijtje onderwerpen. 
  
Hartelijke groet, 
ds Jan Werkman 
 
 

mailto:j.werkman1500@outlook.com
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Kerkdienstenrooster 
 
1 december 2024 10.00 uur, ds Han van Popering uit Aalsmeer, viering van het Heilig Avondmaal 
Organist: Piet Boon 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecte: 
1e = Kerk in Aktie - werelddiaconaat 
2e = onderhoudsfonds 
Avondmaal collecte 
 
8 december 2024 10.00 uur o.l.v. ds. Marloes van Doorne uit Almkerk 
Organist: Corné van Doorne 
Koster: Alfred Hoogendoorn 
Collecten:  
1e = de eigen diaconie 
2e = de kerk 

 
15 december 2024 10.00 uur o.l.v. ds. Annelies Molenaar uit Lisse 
Organist: Herman Verbree 
Koster: Jady Hoogendoorn 
Collecten:  
1e = de kerk 
2e = de eigen diaconie 
 
22 december 2024 10.00 uur o.l.v. ds. Marijke Kwant uit Alphen a/d Rijn 
Organist: Jos Qualm 
Koster: Aad van Zanten 
Collecten:  
1e = de kerk 
2e = de eigen diaconie 
 
24 december 2024 17.00 uur Kinderkerstfeest gezamenlijke viering met de Hervormde Gemeente o.l.v. 
Inge Kortleven in de Hervormde Dorpskerk, Dorpstraat 64 
 
24 december 2023 21.30 uur kerstnachtdienst gezamenlijke viering met de Hervormde Gemeente o.l.v. 
prop. Rick Moeliker met muzikale begeleiding van TOV in de Hervormde Dorpskerk, Dorpstraat 64 
 
25 december 2024 10.00 uur o.l.v. ds. Meindert Burema uit Leidschendam 
Organist: Theo Griekspoor 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten:  
1e = Kerk in Aktie – Kinderen in de Knel 
2e = de eigen diaconie 
 
29 december 2024 10.00 uur o.l.v. ds. Johan Langelaar uit Tempel 
Organist: Ike Zintel 
Koster: Hilbrand Zintel 
Collecten:  
1e = de eigen diaconie 
2e = onderhoudsfonds 
 
31 december 2024 19.00 uur oudejaarsavond, o.l.v. Pastor Lâm The Nguyên, gezamenlijke dienst met de 
Rooms-Katholieke kerk in de H.H. Engelbewaarderskerk, Dorpsstraat 248, Hazerswoude-Dorp 
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Sponsor een kerstpakket 
 
Zoals u vast weet, is het al jaren traditie om in december 
als gezamenlijke kerken van Hazerswoude- Dorp, een 
kerstpakkettenactie te houden.  Bedoeld voor 
mensen woonachtig in Hazerswoude en Benthuizen die 
het financieel zwaar hebben, of op een andere wijze een 
moeilijke periode doormaken.  
  
Juist in deze periode willen wij mensen hiermee een steuntje in de rug geven.  
  
Afgelopen jaar is onze actie een groot succes geweest! Dankzij uw medewerking zijn er 150 pakketten 
bezorgd!  
  
Vandaar: SPONSOR EEN KERSTPAKKET  en laat zien hoe wij als drie kerken in één dorp 
samen onze medemens helpen! Een kerstpakket kost € 40,00. 
  
Elke bijdrage groot of klein is van harte welkom!  Op rekeningnummer NL72 INGB 0008 
8597 71 t.n.v. DPGH Kerstpakkettenactie onder vermelding van Kerstpakket. Op 
verzoek en na vermelding van uw mailadres ontvangt u nadien een factuur. Uw gift is 
aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer 824128114. 
 
 

Aanleveren namen voor kerstpakket 

 
Kent u iemand: buur, kennis, familielid of wie dan ook die of een kerstpakket kan gebruiken of een steuntje 
in de rug of bedankje in de vorm van een kerstattentie: lever deze naam in.  
 
Er hoeft dus geen band te zijn met de kerk als deze persoon of personen maar in Hazerswoude-Dorp of 
Benthuizen wonen. Alles wat wij van u horen, is vertrouwelijk. Wij roepen u dus hierbij op om namen en 
adressen (evt. met motivatie) aan te leveren voor kerstpakketten of kerstattenties. 
 
Graag mail naar meintevierstra@outlook.com 
of bel 0623488964 
 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2025 komt eraan 

 
In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2025. Tijdens deze actieperiode zullen we u als 
kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2025 kunnen doen waar we als kerk voor staan. 
Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we 
samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 
Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.  
 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze 
leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage 
vragen.  
 
Tussen 11 en 25 januari 2025 ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat 
we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en 
plannen maken voor de toekomst. 
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Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van 
morgen!  
 
Met vriendelijke groeten, 
Dick Zaal, namens het College van Kerkrentmeesters 
 
 

Collectedoelen – nader toegelicht 

 
1 december, viering Heilig avondmaal 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, werelddiaconaat 
Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië 
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven 
achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. De christelijke organisatie Bethania 
vangt deze kwetsbare kinderen na schooltijd op in twee opvangcentra, ze krijgen eten en drinken en hulp bij 
hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht 
voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche. Met je bijdrage aan de collecte steun je het 
werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals de hulp aan kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië.  
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
 
Avondmaalcollecte, de inzameling van uw gaven is voor; project 4Watoto 
Bij 4Watoto stellen we ons een opgewekte en bloeiende regio Kivu in DR Congo 
voor. Wij geloven dat de Noord-Kivu regio in DR Congo naar een hoger plan kan 
worden getild door de emancipatie van haar kinderen en jeugd. DR Congo heeft 
een van de jongste bevolkingen ter wereld. De emancipatie van de jeugd creëert de weg naar een duurzame 
vrede in Kivu, met meer gelukkige en zelfvoorzienende mensen, een veerkrachtige economie, een hogere 
levensstandaard en versterkte gemeenschappen. Wanneer kinderen en jongeren hun volledige potentieel 
bereiken, zullen ze in staat worden gesteld om als voorbeeld te fungeren voor hun medemens en hen op een 
positieve manier te beïnvloeden. Deze invloed zal zo veel verder reiken dan de 4Watoto stichting zelf. Onze 
rol is het creëren van stimulerende omgevingen die staan op drie belangrijke fundamenten: 
1. Een veilige ruimte om in op te groeien  
2. Handvatten om jezelf te ontplooien en vaardigheden te creëren 
3. Kansen om vaardigheden in waarde om te zetten 
Dit alles zodat kinderen echt kind kunnen zijn, zich mogen ontplooien tot zelfverzekerde unieke jongeren en 
op eigen tempo in staat zijn te groeien tot zelfbewuste onafhankelijke mensen. Helpt u ook mee!? 
 
8 december 
1e inzameling van uw gaven is voor Desta 
Stichting Desta is een Nederlandse stichting die actief is in Ethiopië. Het 
woord Desta komt uit het Amhaars en betekent ‘vreugde’. 
 
Koka OVC project 
De oprichters van Stichting Desta zijn gedurende hun dienstverband bij Florensis in Ethiopië betrokken 
geraakt bij het Koka OVC Project. Dit project omvat een centrum in Koka, voor de dagopvang van wezen en 
minderbedeelde kinderen. Stichting Desta besteedt het geld van de Europese donoren aan de volledige 
ondersteuning van 38 kinderen. Een hygiene project; verstrekken van zeep en andere hygiene middelen. En 
incidentele projecten, waaronder onderwijsondersteuning, reparatie van huizen, uitdeel acties van bloem en 
olie rondom Ethiopische feestdagen. Eenmalige projecten zoals de aanschaf van speeltoestellen en 
bibliotheekboeken. Ook krijgen kinderen ondersteuning voor aanschaf van schoolmaterialen en 
schoolkleding. Meer dan 95% van de donaties komt direct ten  goede aan de projecten. Helpt u mee!? 
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2e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral 
God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 
 
15 december 
1e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral 
God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
22 december 
1e inzameling van uw gaven is voor PKN jeugdwerk 
Jongeren spelen het kerstverhaal 
Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar honderd kerkelijk jeugdgroepen, mee aan de 
KerstChallenge van de Protestantse Kerk. Tijdens dit interactieve spel kruipen de jongeren in de huid van de 
herders, de wijzen uit het Oosten en andere personages uit het kerstverhaal. Zo ervaren ze dit bijzondere 
verhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met mensen en dat Hij voor ons 
een leven van vrede mogelijk maakt. Geef in de collecte en ondersteun het jeugdwerk van de Protestantse 
Kerk. Hartelijk dank! 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
24 december, Kinderkerstfeest en kerstavonddienst 
Gezamelijke dienst met de Hervormde gemeente in de Korenaar 
De inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, kinderen in de knel 
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door 
Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens twee kinderen gedood en raken meer dan vier kinderen 
gewond. Bijna twee op de drie kinderen zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Er is 
bijna geen kind in Oekraïne dat niet is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in hun land.  
De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit 
veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Daar 
helpen we ze graag bij. 
Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden 
kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense 
gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken 
in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal 
kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat 
kinderen kunnen blijven leren. Met jouw bijdrage aan de collecte help je kinderen in Oekraïne de oorlog 
door. Help je mee? Van harte aanbevolen. 
 
25 december, 1e kerstdag 
1e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, kinderen in de knel 
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door 
Zie voor de inhoud het artikel bij de collecte van 24 december. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
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29 december 
1e inzameling van uw gaven is voor MAX maakt mogelijk, winteractie 
In Moldavië wonen veel ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Sommige ouderen wonen in een oude 
dierenstal, anderen op de grond of op een doorgezakte bank. MAX Maakt Mogelijk wil zoveel mogelijk 
huisjes opknappen, zodat de ouderen tijdens de winter veilig en warm blijven. 
 
En helpen, helpt! Dat bewijzen de ouderen die dankzij donateurs in een opgeknapt huisje wonen. De 
ouderen in Moldavië hebben geen zorgen meer over een ijskoud huis, bevriezing van ledematen in de 
nacht en een kachel die zoveel rook uitstoot dat het huisje zwart geblakerd is. 
 
Geen geld om huisje ‘winterklaar’ te maken 
Een goed voorbeeld is het huisje van de 76-jarige Alexandr die slechts van 89 euro per maand moet 
rondkomen. Alexandr scheidde 30 jaar geleden van zijn vrouw en woont sindsdien alleen en voelt zich erg 
eenzaam. Zijn enige zoon woont in Rusland en door de oorlog kunnen zij elkaar niet meer zien. Geld voor 
een mobiele telefoon heeft hij niet, dus er is geen enkel contact meer. Zijn huisje moet nodig opgeknapt 
worden, maar dat is voor Alexandr onbereikbaar. Maar het bouwteam van MAX Maakt Mogelijk ging in het 
voorjaar 2024 aan het werk, met een prachtig resultaat. Deze winter hoeft Alexandr het niet meer koud te 
hebben. Het verdriet van het gemis van zijn zoon is sinds de renovatie dragelijker geworden. Hij is eindelijk 
weer gelukkig in zijn opgeknapte en warme huisje. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds 
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen.  Helpt u mee? 
 
31 december, oudjaarsavond 
1e inzameling van uw gaven is voor de kerk 
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral 
God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. 
Dat moeten en willen we toch samen in stand houden. 
 
2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
1 januari, nieuwjaarsdag 
De inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie 
 
Collecten voor de eigen diaconie 
Alle diaconieën van de kerken in de gemeente Alphen aan den Rijn werken samen in het DPA (Diaconaal 
Platform Alphen aan den Rijn), vanuit het DPA  worden verschillende acties georganiseerd zoals een 
rozengroet of cadeaupakketje voor de Penitentiaire Inrichting (gevangenis), een inzameling voor de Kleding- 
en voedselbank Groene Hart en het werven van vrijwilligers om een Schuldhulpmaatje te kunnen worden. 
In november wordt een gezellige middag voor de oudere gemeenteleden georganiseerd en in de Advent- en 
Veertigdagentijd ontvangen zij een kalender.  
Jaarlijks wordt een verplichte bijdrage afgedragen aan de PKN, het diaconaal quotum. In de zomermaanden 
maken we voor kinderen in het dorp die niet op vakantie kunnen een ‘vakantietasje’. Ook wil de diaconie 
hulp kunnen bieden aan mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn geraakt. Dat betekent 
soms een tas met boodschappen ergens bezorgen of iemand naar het ziekenhuis rijden. Helpen waar geen 
helper is! 
 
Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen. Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan. Een 
gift kunt u overmaken op: ING rek.nr. NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie. Onder vermelding van: Gift 
diaconie of het gewenste projectdoel. 
 
Uw en jouw diaconie, Omzien naar elkaar!  
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Collecteverantwoording oktober 2024 
 
Kerk: 13/10 € 218,54 
 20/10 € 202,94 
 
Onderhoudsfonds: 06/10 € 291,41 
  
Diaconie: 13/10 € 213,54 
 27/10 € 216,19 
   
Kerk in Actie/PKN 
Kerk en Israël: 06/10 € 324,63 
Werelddiaconaat: 20/10 € 351,44 
 
Ned. Bijbelgenootschap 27/10 € 219,84 
 
Heilig Avondmaal 
Oiko Credit: 20/10 € 480,14 
 
 

Eten of gegeten worden 
 
De schapen begrepen het als eerste, daarvan ben ik overtuigd. Natuurlijk wisten Maria en Jozef hoe bijzonder 
hun kindje zou worden. De herders hoorden een engelenkoor zingen, dus die snapten ook wel dat er wat aan 
de hand was met Jezus. Maar de schapen voelden het direct in hun ziel. Waarom? Omdat het baby’tje in een 
voerbak voor dieren was gelegd.  
  
We leven in een wereld van ‘eten of gegeten worden’. Een genadeloze voedselpiramide, een hiërarchie van 
hoofdstad versus provincie, mensen die er warmpjes bij zitten versus mensen zonder bed, bad en brood, 
gezinnetje versus single, mens versus dier. In die wereld is er maar nauwelijks plaats voor mensen in de 
marge. Zoals de rondzwervende Jozef en Maria, die geen fatsoenlijke slaapplek kregen aangeboden. En de 
herders, die buiten de stad op het veld het harde werk verzetten, ook in de nacht. En de schapen, die werden 
gefokt voor de slacht of om uitgemolken en daarna afgedankt te worden.   
 
Dat de zoon van God vlak na zijn geboorte in een voerbak voor vee belandde, zegt alles. Jezus werd niet aan 
de top geboren, als koning van het universum en winnaar van het spel. Hij kwam het spel juist radicaal 
omdraaien. Als het echt ‘eten of gegeten worden’ is op deze wereld, is degene in de voerbak het laagste van 
het laagste. De schapen zullen het hebben doorzien: ‘Hier is nou eens een mens die ons niet tot voedsel wil 
maken en niet over ons komt heersen. Hier is een Mens die ons wil dienen.’  
 
Als volgeling van Jezus ben je dan ook geroepen om vrijwillig een paar treetjes lager te treden op de 
voedselpiramide. Niet te gaan voor je eigen succes, maar ruimte in je hart en leven te maken voor schepselen 
met minder geluk dan jij. Hoeveel Jozefs en Maria’s gun jij de ruimte? Heb jij oog voor de onzichtbare 
arbeiders die jouw leven mogelijk maken? Hoeveel dieren kun jij redden van een onleefbaar leven en een 
stressvolle dood?   
  
Kerst betekent: als je écht belangrijk wilt zijn, moet je de ander willen dienen.   
 
Bron: ingebracht door Meinte Vierstra 
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Cursus: Relatie tussen mens en natuur 
 
De Stichting Theologisch Vorming en Verdieping Rotterdam (TVG) organiseert vanaf 20 januari 2025 een 
multidisciplinaire cursus rond het zeer actuele thema “de relatie tussen de mens en de natuur”. 
 
In tegenstelling tot het huidige cursusaanbod van de TVG zal deze cursus in de avond worden gegeven, 
zodat een veel breder publiek aan deze interessante cursus kan deelnemen. 
 
Het thema zal door experts worden belicht uit de volgende disciplines: Oude en Nieuwe Testament, 
wereldreligies, ethiek, filosofie en spiritualiteit. 
 
Omdat het onderwerp ook veel discussie kan losmaken, is er naast informatieoverdracht ook veel ruimte 
voor interactieve deelname door cursisten wat de cursus ook veel diepgang zal geven. 
 
De cursus wordt gegeven in gebouw De Hoeksteen in Capelle aan de IJssel. De cursusprijs voor 13 
maandagavonden is 250,-. 
 
Nadere informatie is te vinden op onze website www.tvgrotterdam.nl en aanmelden kan via 
info@tvgrotterdam.nl. 
 
Noot van de kerkenraad:  
Als u graag wilt deelnemen maar u wilt niet alleen of u heeft geen vervoer, neem dan contact op met Karin 
Jansen (06-55 86 56 20 of zandstra.jansen@gmail.com). Dan kunnen we bekijken of we met een groepje 
gezamenlijk naar deze cursus kunnen gaan. Of wellicht een poging ondernemen om deze cursus ‘naar De 
Korenaar te halen’. 
 
 

Jarigen: 80+ 
 

5 december 
Dhr. A.B. Slappendel     82 jaar 
 
7 december 
Dhr. B.A. Slappendel     84 jaar 
 
12 december 
Mevr. J.J. Bos-Tazelaar    87 jaar  
 
22 december  
Mevr. L. Kastelein-Kastelein    87 jaar 
Mevr. N. Schupper-van der Spek   80 jaar 
 
1 januari  
Mevr. A. de Gelder – Eikelenboom   88 jaar 
 
Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit 
dan door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl 
 
Bron: Kerkelijk bureau 

 
 
 
 

http://www.tvgrotterdam.nl/
mailto:info@tvgrotterdam.nl
mailto:kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl
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Kort verslag kerkenraad 14 oktober 2024 
 
Aanwezig: Meinte Vierstra, Annette van den Bosch, Marianne Bol, Karin Jansen, Annemieke Hoogendoorn, Anneke de 
Jong, Ottolien de Vlaam, Ellen de Gelder, Nelleke de Beus, Trudy den Haan, Simon Voets, Martien van Zanten, Alfred 
Hoogendoorn, notulist Joke Wolvers 
Afwezig: Ben Kalisvaart, Marc v.d. Haven 

 
1. Opening 
Opening Annette v.d. Bosch met het gedicht ‘Vrede in oorlogstijd’. 
 
2. Verslag overleg kerkenraad 9 september 2024 
Verslag wordt goedgekeurd. 
 
3. Uit de commissies 

• Missionaire Commissie: Aafke Knibbe heeft afscheid genomen van de commissie. Voor de kennisquiz 
zijn er al aardig wat aanmeldingen. Er is een nieuw project wat ondersteunt gaat worden: een 
weeshuis in Kongo. Daarnaast is men bezig met de voorbereiding van diverse kerstactiviteiten. 

• Diaconie: Voorbereidingen voor de kerstpakkenactie zijn gestart. 

• College van Kerkrentmeesters: Er is opdracht gegeven het lood bij de klokkentoren te vernieuwen; 
op dit moment is er een lekkage. 

• Liturgiecommissie: Nelleke de Beus zal aansluiten bij deze commissie. De gedachtenisdienst wordt 
voorbereid voor 24 november 

 
4. Veilige gemeente 

• Veilige gemeente, vertrouwenspersoon. Dit stuk wordt goedgekeurd. Het kan gepubliceerd worden 
op de site en in kerkklanken. 

• Gedragscode vrijwilligers. Inhoudelijk is de kerkenraad akkoord. 

• We hebben ook gesproken over het privacy beleid. Adressen mogen niet op internet en de gemeente 
brief. In een afgeschermde omgeving zoals de Korenaarapp zou het wel kunnen. 

• We gaan ook informeren of een afgeschermde internet omgeving mogelijk is voor de toekomst.  

• Het privacy beleid zal in een andere vergadering verder besproken worden. 
 
5. Wel en Wee 
In het kader van de privacy is eerder besloten dat er geen berichten over het wel en wee van onze 
Korenaarleden meer vermeld worden. Dit wordt door diverse leden gemist. We besluiten dat er een bericht 
komt in de gemeentebrief dat mensen berichten, die zij graag verspreid willen hebben, op kunnen sturen.  
 
6. Beroepingstraject 
De beroepingscommissie is nog niet (helemaal) compleet. Vacature van de predikant wordt geplaatst en het 
profiel komt op de website. 
 
7. Rondvraag 
Op 3 november neemt ds. Biesheuvel afscheid in Koudekerk/Hazerswoude Rijndijk. 
 
8. Sluiting 
Nelleke leest een gedicht wat toegeschreven wordt aan Franciscus van Assisi. 
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Berichten over wel en wee van gemeenteleden 
 
Beste Korenaarleden,  
 
Jarenlang heeft u wekelijks in de Gemeentebrief kunnen lezen over het wel en wee van onze gemeenteleden. 
U heeft dat als zeer prettig ervaren omdat meeleven op deze manier gemakkelijk mogelijk was.  
Door de wet op de privacy mogen de diverse redacties deze informatie niet zomaar meer plaatsen. Het met 
elkaar meeleven wordt hierdoor bemoeilijkt, wat door velen onder u zeer betreurd wordt.  
 
Graag willen we u erop wijzen dat het altijd mogelijk is om de redactie van de Gemeentebrief en/of 
Kerkklanken te benaderen om toch uw bericht te plaatsen. Geeft u hierbij dan duidelijk aan of u wel of niet 
uw adresgegevens in dit bericht erbij geplaatst wilt hebben. 
 
U kunt uw bericht ook in de (besloten!) Korenaarapp kwijt. U kunt dit zelf doen (als u 
de app gebruikt) of het bericht door een ander laten plaatsen. Stuur uw berichtje in dat 
geval dan door naar de scriba. . 
 
Het zou fijn zijn als we ook op deze manier het omzien naar elkaar weer meer handen 
en voeten kunnen gaan geven. 
 
Hieronder voor de volledigheid de gegevens van de diverse media: 
Gemeentebrief: gemeentebrief@pghkorenaar.nl 
Kerkklanken: postkerkklanken@gmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl 
Korenaarapp: scriba@pghkorenaar.nl  
 
PS Heeft u de Korenaarapp zelf nog niet maar wilt u het wel en heeft u hulp nodig bij het installeren ervan? 
Mail dan even naar Meinte Vierstra: preses@pghkorenaar.nl  
 
Uw en jouw kerkenraad 
 
 

Mantelzorgers kunnen het niet alleen, Aurelia helpt! 

 
Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste levensfase thuis of in 
een andere vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde in 
zicht hebben stervende mensen behoefte aan dierbaren om zich heen. 
Aurelia is een plaatselijke kerkelijke vrijwilligersorganisatie, die 
ondersteuning biedt aan ernstig, terminaal zieke mensen in de thuissituatie. In een intakegesprek worden de 
situatie, wensen en mogelijkheden met de zieke en naaste doorgesproken. Er wordt bekeken op welke tijden 
de hulp van een vrijwilliger van Aurelia gewenst is. Dat kan één of meerdere dagdelen per week zijn, zowel 
overdag als in de avond. De cliënt en/of familie, kunnen bij ons ondersteunende zorg aanvragen. Daarnaast 
hebben wij ook contact met huisartsen en thuiszorg.  
Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op tel. 06-51445726. 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl 
Als sterven dichtbij is, kunnen wij er voor u zijn! 
 
 

Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad 
 
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of een 

wijkmedewerker. U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: scriba@pghkorenaar.nl 
 
 

mailto:gemeentebrief@pghkorenaar.nl
mailto:postkerkklanken@gmail.com
mailto:kerkklanken@pghkorenaar.nl
mailto:scriba@pghkorenaar.nl
mailto:preses@pghkorenaar.nl
mailto:scriba@pghkorenaar.nl


 Kerkklanken december 2024, pagina 12 

Van de redactie 

 
Redactie:  Jan Pels, tel. 58 83 68 

Karin Jansen, tel. 06 – 55 86 56 20 
Cornèl Hassefras, tel. 58 73 13 

Druk:   Drukwerkteam PGH 
 
Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren tot 26 december a.s. bij de redactie via e-mail: 
postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl. 
  

mailto:kerkklanken@pghkorenaar.nl
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Bijbelleesrooster december 2024 
 

Datum Dag Onderwerp Bijbeltekst 

1 Zondag (1e advent) Jeruzalem veilig Zacharia 14:1-11 

2 maandag Gewijd aan de HEER Zacharia 14:12-21 

3 dinsdag Alle eer aan God Psalm 115 

4 woensdag Luister Jesaja 40:1-11 

5 donderdag Wie? Jesaja 40:12-26 

6 vrijdag Onuitputtelijk Jesaja 40:27-31 

7 zaterdag Droom ik? Psalm 126 

8 Zondag (2e advent) Geduld 2 Petrus 3:1-9 

9 maandag Inspanning 2 Petrus 3:10-18 

10 dinsdag Je offers hoef Ik niet Psalm 50 

11 woensdag Geen knikkende knieën meer Jesaja 35:1-10 

12 donderdag Diep als een afgrond Psalm 64 

13 vrijdag Wacht maar… Sefanja 3:1-8 

14 zaterdag Toevlucht Sefanja 3:9-13 

15 Zondag (3e advent) Jubel en juich! Sefanja 3:14-20 

16 maandag Waarop vertrouw je? Psalm 44:1-9 

17 dinsdag Wake-up-call Psalm 44:10-27 

18 woensdag Woordeloos Lucas 1:1-25 

19 donderdag Ja, ik wil Lucas 1:26-38 

20 vrijdag Lofzang 1.0 Psalm 145 

21 zaterdag Koning en herder Micha 5:1-8 

22 Zondag (4e advent) Lofzang 2.0 Lucas 1:39-56 

23 maandag Losse tong Lucas 1:57-66 

24 Dinsdag (kerstnacht) Lofzang 3.0 Lucas 1:67-80 

25 Woensdag (1e kerstdag) Vrede op aarde? Lucas 2:1-21 

26 Donderdag (2e kerstdag) Lofzang 4.0 Psalm 98 

27 Vrijdag (Johannes de 
evangelist) 

Licht en vreugde Psalm 97 

28 Zaterdag (Onschuldige 
kinderen) 

Door de mond van kinderen Psalm 8 

29 zondag Langverwacht Lucas 2:22-35 

30 maandag Hulde aan God Lucas 2:36-40 

31 Dinsdag (Oudejaarsdag) Relativerings-vermogen Psalm 90 
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Gegevens Protestantse gemeente 

 
Predikant: Jan Werkman (ambulant)   tel. 0172-589164 
 
Kerkenraad:      e-mail: kerkenraad@pghkorenaar.nl 
Preses: Meinte Vierstra     e-mail: preses@pghkorenaar.nl 
Scriba: Annemieke Hoogendoorn   e-mail: scriba@pghkorenaar.nl 
 
Diaconie:      e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl 
Voorzitter: Martien van Zanten   
Secretaris: Mieke den Haan - Zaal   
Penningmeester: Anneke de Jong - v.d. Willik  
 
Vertrouwenspersonen: 

• Mevr. Manon El Masoudi  E-mail: vertrouwenspersoon@pknkoudekerk.nl 
Mobiel nr. 06 41151103 

• Dhr Gert van Zanten  E-mail: vertrouwenspersoon@pghkorenaar.nl 
Mobiel nr. 06 51821026 

 
Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente: 
ING-bank:  NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente 
Rabobank:  NL46RABO0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Diaconie:  NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente 
Missionaire commissie: NL51RABO0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie Protestantse 
Gemeente 
 
Adres kerkgebouw De Korenaar: 
Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp  
 
Kerkdiensten:    
09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april 
10.00 uur:        vanaf de eerste zondag van november 
 
Viering van het Heilig Avondmaal:  
Zie het kerkdienstenrooster aan het begin van Kerkklanken 
 
Bediening Heilige Doop: 
Wanneer u de doop verlangt voor uzelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de scriba  
 
Huwelijksbevestigingen: info via de scriba 
 
Begrafenissen: info via de scriba 
Coördinatie overige taken:  Erna Voets en Heleen Polderman  
Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel  
 
 

mailto:vertrouwenspersoon@pknkoudekerk.nl
mailto:vertrouwenspersoon@pghkorenaar.nl

	Gegevens Protestantse gemeente

