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In dit nummer:

Kerkdienstenrooster Jarigen

Paasontbijt Buurtkastje wordt uitdeelhoekje
Korenaargroepen - ondersteuning door Gezamenlijke Iftar zeer geslaagd

ds. Werkman

Collectedoelen nader toegelicht De ziel van het Jiddische lied
Collecteverantwoording Kort verslag Kerkenraadsvergadering
In memoriam: Jan de Gelder Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad
In memoriam: Willem Zintel Van de redactie

Passie- en Paasconcert Adoramus Er zijn in de laatste levensfase
Kerkelijke stand Bijbelleesrooster

Lezing over Paulus op 2 april Gegevens Protestantse gemeente
Informatieavond Geloven en euthanasie op 7 mei

Kerkdienstenrooster

6 april 2025 9.30 uur, o.l.v. ds. Johan Langelaar uit Tempel
Organist: Piet Boon
Koster: Jady Hoogendoorn

Collecten:
1¢ = de eigen diaconie
2¢ =de kerk

13 april 2025 9.30 uur, Palmzondag o.l.v. ds. Jan Compagner uit Woerden
Organist: Herman Verbree

Koster: Alfred Hoogendoorn

Collecten:

1¢ =de kerk

2¢ =de eigen diaconie

17 april 2025 19.30 uur, Witte Donderdag, viering Heilig Avondmaal, o.l.v. ds. Meindert Burema uit
Leidschendam

Organist: Piet Boon

Koster: Hilbrand Zintel

Collecten:

Avondmaalscollecte

20 april 2025 9.30 uur, 1¢ Paasdag o.l.v. ds. P. van der Ende uit Alphen a/d Rijn met diverse muzikale
ondersteuning.

Organist: Herman Verbree

Koster: Alfred Hoogendoorn

Collecten:
1¢ = de eigen diaconie
2¢ =de kerk
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27 april 2025 9.30 uur o.l.v. ds. Han van Popering uit Aalsmeer
Organist: Piet Boon

Koster: Aad van Zanten

Collecten:

1¢ = de eigen diaconie

2¢ = onderhoudsfonds

Paasontbijt

Zondag 20 april om 8.30 uur in de Dobber
Kosten € 3,50 p.p., kinderen eten gratis mee.

Feestelijk om Pasen zo gezamenlijk te beginnen, voor het begin van de
kerkdienst.

ledereen is van harte uitgenodigd om op Paasmorgen met elkaar te
komen ontbijten in de Korenaar. Wij zorgen voor lekkere broodjes,
beleg, koffie/thee/sap en natuurlijk een ei.

Opgeven:

e Via de intekenlijst (bij de ingang van de kerk, op de meeleeftafel)

e Bij Marian Zintel (tel. 06-25496511 / marian.hilbrand@ziggo.nl) of Ellen de Gelder (0623654409 /
ellendegelder@kpnmail.nl)

Contactpersonen Korenaargroepen — ondersteuning door ds. Jan Werkman

Zoals u / jij weet, legt ds. Jan Werkman pastorale bezoeken af aan ouderen en anderen die hieraan behoefte
hebben.

Nieuw is dat Jan Werkman vanaf heden ook beschikbaar is om de contactpersonen van de diverse
Korenaargroepen te ondersteunen.

Dus heeft u / heb jij behoefte aan een gesprek of andersoortige ondersteuning, neem gerust contact op Jan
Werkman via j.werkman1500@outlook.com of 06 — 33 64 32 83.

Collectedoelen — nader toegelicht

6 april

1¢ inzameling van uw gaven is voor stichting Gain, Syrié

Denk je ook weleens: kon ik maar wat doen? Het leed op de wereld kan je soms .
verlammen. Maar juist op plekken waar de nood hoog is, maakt een klein gebaar een A
enorm verschil. GAIN helpt mensen in moeilijke situaties. Door noodhulp en langdurige
opbouwprojecten. Met hart en handen werken we aan nieuw perspectief voor mensen die geen toekomst
meer zien.

GAIN wil de liefde van Jezus met hart en handen doorgeven aan mensen in nood. Dit doen we in verschillende
landen, in samenwerking met partners die we op allerlei manieren ondersteunen.

Gainhelpt.nu

2¢ inzameling van uw gaven is voor de kerk de I(Ol‘en(lal‘

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God \M\
te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning.
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13 april d
1¢ inzameling van uw gaven is voor de kerk € I(Orenaar
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God W\

te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning.

2¢ inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie

17 april, Witte donderdag
Viering heilig avondmaal
Avondmaal collecte, inzameling van uw gaven is voor de Voedselbank

20 april, 1e Paasdag

1¢ inzameling van uw gaven is voor Tearfund

Tearfund is een organisatie met een passie voor God en voor mensen. Wij geloven fea rfund
in de kracht van de lokale kerk in de strijd tegen armoede en onrecht. Daarmee
kunnen we op een duurzame manier wereldwijd mensenlevens veranderen. Tearfund helpt kerken in Afrika,
Azié en Latijns-Amerika om in hun eigen dorp of stad initiatieven te ontplooien tegen armoede. Bijvoorbeeld
op het gebied van hiv en aids, voedselzekerheid en inkomen, schoon water, noodhulp en voorbereiding op
rampen.

Onze samenwerking met lokale kerken overzee krijgt gestalte via onze partnerorganisaties, die met hun
deskundigheid deze kerken toerusten, adviseren en ondersteunen.

Tearfund richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht
of politieke overtuiging.

In Nederland moedigt Tearfund mensen aan om te strijden tegen armoede en voor gerechtigheid door te
geven en te bidden. Christenen worden uitgedaagd om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen
daarvan voor de armen. Dat doen we met behulp van campagnes en actiemodellen. En Tearfund verbindt
kerken in Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren.

2¢ inzameling van uw gaven is voor de kerk de I(Orenaar
De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral W

N

God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning.

27 april

1¢inzameling van uw gaven is voor stichting Spoetnik, humanitaire hulp aan Oekraine
Stichting Spoetnik is een humanitaire organisatie die hulp brengt en projecten doet in
Oekraine. Zij doet haar werk voornamelijk in samenwerking met Oekraiense
organisaties ter plaatste. Per jaar verzorgt Spoetnik o.a. enkele tientallen \/
hulpgoederentransporten ten bate van kindertehuizen, psychiatrische en andere

medische instellingen e.d. In 2002 bijvoorbeeld bracht Spoetnik twintig vrachtwagenladingen en een
ambulance naar Oekraine. In de meeste jaren daarvoor en werden zelfs geregeld meer transporten
georganiseerd.

Spoetnik bestaat geheel uit vrijwilligers en gaat zelf vier of vijf keer per jaar naar Oekraine om te kijken hoe
de goederen daar zijn ontvangen en verdeeld. Ook controleert zij of geleverde duurzame goederen
(bijvoorbeeld medische apparatuur en computers) nog steeds in gebruik zijn bij onder andere scholen en
ziekenhuizen. Spoetnik werkt samen met vele humanitaire organisaties in Nederland. Ook verleent zij hulp
bij het wegwijs maken in het leveren van humanitaire hulp aan Oekraine, bijvoorbeeld bij het opmaken van
douanedocumenten. In Oekraine werken wij samen met zeven humanitaire organisaties; deze organisaties
zijn door de Commissie Humanitaire zaken te Kiev gemachtigd om de hulpgoederen te ontvangen en
distribueren.

2¢ inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?
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Collecten voor de eigen diaconie

Alle diaconieén van de kerken in de gemeente Alphen aan den Rijn werken samen in het DPA (Diaconaal
Platform Alphen aan den Rijn), vanuit het DPA worden verschillende acties georganiseerd zoals een
rozengroet of cadeaupakketje voor de Penitentiaire Inrichting (gevangenis), een inzameling voor de Kleding-
en voedselbank Groene Hart en het werven van vrijwilligers om een Schuldhulpmaatje te kunnen worden.
In november wordt een gezellige middag voor de oudere gemeenteleden georganiseerd en in de Advent- en
Veertigdagentijd ontvangen zij een kalender.

Jaarlijks wordt een verplichte bijdrage afgedragen aan de PKN, het diaconaal quotum. In de zomermaanden
maken we voor kinderen in het dorp die niet op vakantie kunnen een ‘vakantietasje’. Ook wil de diaconie
hulp kunnen bieden aan mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn geraakt. Dat betekent
soms een tas met boodschappen ergens bezorgen of iemand naar het ziekenhuis rijden. Helpen waar geen
helper is!

Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen. Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan. Een
gift kunt u overmaken op: ING rek.nr. NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie. Onder vermelding van: Gift

diaconie of het gewenste projectdoel.

Uw en jouw diaconie, Omzien naar elkaar!

Collecteverantwoording februari 2025

Kerk: 02/02 € 175,12
16/02 € 17911

Onderhoudsfonds: 09/02 € 243,56

Diaconie: 09/02 € 290,11
23/02 € 169,61

Kerk in Actie/PKN

Werelddiaconaat: 02/02 € 215,61
Diaconaat: 16/02 € 182,61
Plaatselijk missionair werk: 23/02 € 166,11

Heilig Avondmaal
Pauluskerk: 02/02 € 297,11

In memoriam Jan De Gelder

Jan is geboren op 21 februari 1940 in Hazerswoude. In het gezin waren al 3 zussen, Suus, Bep en Jannie en
broer Philip en later kwam daar broer Nico bij.
Jan groeide op in een harmonieus aannemersgezin met bedrijf aan huis.

Later in zijn militaire diensttijd in Harderwijk ontmoette hij Rita Bomhof en 5 jaar later trouwden zij en gingen
wonen op Dorpsstraat 6. Daar werden ook hun beide kinderen geboren.

Jan werkte als timmerman/boekhouder in het bedrijf en later als “klusjesman”, zoals hij het noemde, met
veel plezier bij de Rabobank.
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Na zijn pensionering had hij tijd voor vrijwilligerswerk en werd hij oppas opa van de kleinkinderen. lets waar
hij van genoot.

Jan ging graag naar de kerk en hij stond klaar voor ieder die een beroep op hem deed. Hij hield van zeilen,
fietsen en gezellige kaartavondjes met vrienden en vriendinnen. De depressies, waar hij ook aan leed, kwam
hij altijd weer te boven. Behalve deze laatste en na 5 jaar was het genoeg geweest en is hij op 28 februari jl.
rustig en vol vertrouwen op zijn Schepper ingeslapen.

In memoriam: Willem Zintel

Willem werd geboren op 25 juli 1937 op de Dorpsstraat 200. Later verhuisde het gezin naar nummer 129
waar hij verder opgroeide in een gezin van 9 kinderen en waar hij ook is overleden op 87-jarige leeftijd aan
de gevolgen van een hersentumor.

Als kind kreeg hij Pleuritis wat hem weken van school heeft gehouden. Hij is toen tijdelijk bij zijn tante Adriana
gaan wonen waar hij uiteindelijk zo’n 10 jaar is gebleven.

Hij ging in dienst waarvan hij later zei: Dat was de mooiste tijd van m’n leven, als chauffeur op een Centurion
tank. Uit dienst ging hij in de zaak en werd dit zijn leven, zijn passie. Tot de dag van vandaag draait het. Eerst
met zijn vader en later met broers Jaap, lJs en ook zus Ineke hoorde erbij.

Hij heeft tussendoor ook nog een paar uitstapjes gemaakt naar het buitenland. Hij is op bezoek geweest in
Denemarken bij een boer die daar vanuit Hazerswoude was gaan boeren. Na een verhuizing naar Zweden
heeft hij hem daar ook nog bezocht. Later nog met neef Pieter met de vrachtwagen mee naar Londen
geweest. Hij heeft hier enorm van genoten.

Er waren ook verdrietige tijden. Het overlijden van zijn zusje Nelly op 2-jarige leeftijd, het verlies van zijn
geliefde broer Jaap en zus Ineke hebben een zware wissel getrokken, op de familie maar zeker ook op Willem.
Na het overlijden van zijn broer Jaap werd de zaak verder afgebouwd. Er werden zaken afgesloten en nu is
alleen de winkel er nog die wordt bestierd door lJs. Willem deed de boekhouding en de bestellingen. Het
doel was om samen het 150-jarig bestaan te halen in 2026.

Nu verandert de zaak opnieuw. Twee weken en twee dagen na de diagnose hersentumor is hij na een
intensieve verzorging door zijn familie rustig overleden.

Passie en Paasconcert Adoramus

Donderdag 10 april is het Passie en Paasconcert van Christelijk Regio Koor Adoramus.
In de Hervormde Kerk te Hazerswoude-Dorp. Aanvang 20.00 uur, kerk open v.a. 19.30 uur.

Medewerkenden: Marco de Toom — orgel; Kees de Bruin — piano; Severin van Dijk — fluit; Diana Abspoel
—hobo; Robert Molenaar — solist. Dirigent: Peter Burger.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij: De koorleden; via e-mail: adoramus52@gmail.com; de winkel van Theo van
Zanten Tweewielers.
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Kerkelijke stand

Overleden:
Op 28 februari 2025, dhr J. de Gelder, in de leeftijd van 85 jaar.
Op 13 maart 2025, dhr. W. Zintel, in de leeftijd van 87 jaar.

Verhuisd binnen onze gemeente:
Mevr. J.M. Kastelein-van Aalst

Vertrokken naar andere gemeente:

Dhr. A.P. Snel en mevr. A.A, Snel-van Amsterdam, naar de protestantse gemeente 'de Lichtkring’ in Alphen
aan den Rijn.

Dhr. M.J. Van Raamsdonk, naar 'de Hoeksteen' in Benthuizen.

Verhuisd en vertrokken naar andere gemeente:
Mevr. D. van Willigenburg naar de 'Hervormde gemeente Berkel en Rodenrijs'.

Bron: Kerkelijk bureau

Lezing over Paulus op 2 april in De Korenaar ‘

De verhalen over Paulus komen tot leven in deze lezing die
gegeven wordt door Fik Meijer. De heer Meijer is classicus/oudhistoricus
en schrijver van diverse boeken over Paulus. Hij heeft een aantal
keren rondgereisd in Turkije.

Hoe heeft Paulus tijdens zijn zendingsreizen mensen in contact gebracht
met de leer van Jezus Christus? Er is zoveel onrust en onzekerheid in
deze tijd, wat kunnen we van Paulus leren?

De lezing is van harte aanbevolen voor iedereen die geinteresseerd is in Paulus.

Vanwege de maximale capaciteit van de zaal vragen wij geinteresseerden om zich aan te melden door het
sturen van een e-mail naar lezingpaulus@pghkorenaar.nl.

Wanneer: woensdag 2 april om 19.30 uur (inloop: 19.00 uur)
Toegang is gratis. Voor koffie/thee vragen wij een bijdrage.

Informatieavond over Geloven en euthanasie op 7 mei in De Korenaar

Euthanasie (en voltooid leven), hoe hier geloofsmatig mee om te gaan?
Ds. Mark Janssens komt samen met u over dit moeilijke onderwerp
nadenken en de Bijbel erop naslaan.

Er zijn, ook binnen kerken, heel verschillende gedachten over
euthanasie. Sommigen zeggen: ‘Wie niet verder wil leven, heeft het
recht om zijn leven te (laten) beéindigen.” Anderen denken dat elke vorm
van euthanasie tegen de wil van God in gaat. Hoe kun je je gedachten
hierover vormen, waarbij ieders eigen geloof een rol speelt?
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Op de informatieavond deelt ds. Mark Janssens enige gedachten vanuit zijn verstaan van de Bijbel en zijn
ervaringen in een verpleeghuis en revalidatiecentrum. Er is daarnaast volop ruimte voor vragen. En we
ontmoeten elkaar ook in groepjes rond een aantal vragen.

Wanneer: woensdag 7 mei om 19.30 uur (inloop: 19.00 uur)
Toegang is gratis. Voor koffie/thee wordt een bijdrage gevraagd
Aanmelden: scriba@pghkorenaar.nl

Jarigen: 80+

5 april

Mevr. E.J. de Gelder-Slappendel 86 jaar
7 april

Dhr. J. de Ruiter 93 jaar
9 april

Mevr. B. Matze-de Peinder 90 jaar
12 april

Dhr. A.P. Bos 84 jaar
24 april

Dhr. A. Kroon 80 jaar
28 april

Dhr. J.J. Hoogendoorn 91 jaar
1 mei

Dhr. P.T. Voets 83 jaar

Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit
dan door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.n!

Bron: Kerkelijk bureau

Buurtkastje wordt Uitdeelhoekje Mesdagplantsoen 31

Al ruim 2 jaar deelt Marjanne van den Oever eten en drinken vanuit haar huis aan het Mesdagplantsoen. Wat
begon als een klein kastje aan de schutting is inmiddels een flinke uitdeelhoek.

Helaas zijn er steeds meer mensen die het financieel moeilijk hebben. Niet iedereen komt in aanmerking
voor hulp via toeslagen of de gemeente. Via het uitdeelhoekje kunnen we elkaar helpen maar ook verspilling
tegengaan. Er zijn zo’n 30 tot 40 mensen die regelmatig het uitdeelhoekje bezoeken en dankbaar gebruik
maken van het aanbod.

Neemt u ook weer iets mee om het hoekje te vullen?
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Nog even het “verlanglijstje”. U kunt de artikelen kwijt
in het kratje in de hal van de kerk. Wij zorgen dat het
bij Marjanne komt.

Groenten en fruit in pot, blik of zak

Soep in blik, zak of de kruidenmix

Verse groenten, aardappelen of fruit
Aardappelpuree, rijst en pasta’s
Kruidenmixen, Kruiden, Pastasauzen

Bak en braadproducten, olie

Houdbaar vlees of vis (ook de vega opties)
Houdbare melk

Uw en jouw diaconie

Limonade, sapjes, frisdrank Haarshampoo
Koekjes en snoepjes Conditioner
Koffie en thee Douchefris, douchegel
suiker, koffiemelk Bodylotion
Beschuit, crackers, Tandpasta
Havermout, cruesli, muesli Tandenborstels
Broodbeleg zoals jam, pindakaas, hagelslag etc Scheerschuim
Pannenkoekenmix Deodorant
Luierdoekjes
Babyvoeding Babyluiers
Dierenvoeding Schoonmaakmiddelen

Gezamenlijke Iftar zeer geslaagd

Op zaterdag 8 maart 2025 organiseerden stichting HOIE en De
Korenaar een gezamenlijke Iftar.

Iftar is de hoofdmaaltijd van de vastendag die na zonsondergang wordt
gegeten tijdens de Ramadan. De maaltijd vond plaats in de grote zaal
in het Korenaargebouw en werd in totaal door 60 mensen bijgewoond.

Stichting HOIE is opgericht door gezinnen van Turkse afkomst die een
jaar of 6 geleden in Alphen aan den Rijn e.o. zijn komen wonen.
Stichting HOIE en wij van De Korenaar vinden het belangrijk om als
leden van verschillende religies samen te komen om elkaars
bewustzijn te vergroten, zeker in tijden waarin verschillen tussen religies worden uitvergroot en polarisatie
aan de orde van de dag is.

Aan het eind van de heerlijke maaltijd en geslaagde avond, las een van de Turkse deelnemers een ontroerend
zelfgeschreven gedicht voor:

Tussen de kleuren

Heb je ooit de hemel gezien?
Zijn blauw is nooit alleen...
Na de regen verschijnt stilletjes
De regenboog met zijn zachte toon.

Ik ben slechts één kleur,
Niet de felste, niet de dofste...
Een penseelstreek op de wereld,
Zoekend naar mijn eigen plek.
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Achter mij verlaten steden,
Gesloten deuren, stille straten...
Woorden die fluisterden in het donker,
Angst en hoop, hand in hand.

Maar hier, onder een andere lucht,
Op een land dat mij verwelkomt,
Voel ik het licht weer op mijn huid
En groei ik als een bloem na de storm.

Ik wil niemand uitwissen,
Geen tint verminderen, geen schaduw werpen...
Want ware schoonheid fluistert
In de dans van alle kleuren samen.

Beperk me niet tot één lijn,
Maak mijn borstkas niet kleiner met een label...
Een mens is geen woord alleen,
Maar een verhaal, een melodie, een harmonie.

Jij bent een kleur, ik ben een kleur,
Geen van ons hoger, geen van ons lager...
Pas als we naast elkaar staan,
Worden we samen een waar kunstwerk.

Nigar Kasap

De ziel van het Jiddische lied
Lucette van den Berg

Een klassiek geschoolde zangeres, die heeft gekozen voor de warmte van het
Jiddische lied ...
‘Geef me een lied dat ik kan voelen’ is haar motto.

Op 8 april 2025 komt zij naar De Voorhof in Rijnsburg voor een lezing en
workshop. Zij gaat vertellen over de Jiddische ziel en traditie; dat betekent
luisteren en zelf zingen!

De Classicale werkgroep Kerk & Israél Leiden en Katwijk nodigt u uit om mee
te doen! Kom kennismaken met de joodse ziel en traditie.

Lucette van den Berg is één van de toonaangevende stemmen van de nieuwe
generatie Jiddische zangeressen. Ze heeft opgetreden in theaters,
concertzalen en festivals in Europa en Noord-Amerika en componeert ook
eigen werk.
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Vanaf haar 18¢ jaar geschoold in klassieke zang aan het conservatorium van
Zwolle en later Amsterdam, legde Lucette zich toe op liedrecitals en
oratorium, terwijl zij in haar studeerkamer, voor haar eigen plezier,
Jiddische liedjes begon te zingen.

Belangrijk was haar ontmoeting en vriendschap met de bekende Jiddische
componiste / schrijfster Beyle Schaechter-Gottesman, die haar bewust
maakte van haar joodse ‘roots’.

Lucette verbleef een lange tijd bij haar in New York. Haar debuut in de
Jiddische wereld in 2005 en het uitbrengen van nieuw werk van Beyle
Schaechter betekende dat ze haar richting definitief had gevonden, de
keuze voor het Jiddische lied.

Datum: dinsdagavond 8 april 2025 om 20 uur, inloop vanaf 19.45 uur.
Plaats: De Voorhof, Vliet Noordzijde 36, 2231 GN Rijnsburg

Toegang: vrij, aan het eind van de avond wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd

Kort verslag kerkenraad 10 februari 2025

Aanwezig: Meinte Vierstra, Karin Jansen, Annemieke Hoogendoorn, Ottolien de Vlaam, Nelleke de Beus, Simon Voets,
Martien van Zanten, Ben Kalisvaart, Marc v.d. Haven, Ellen de Gelder, Trudy den Haan, Joke Wolvers (notulist).

Afwezig: Marianne Bol, Annette van den Bosch, Anneke de Jong, Alfred Hoogendoorn.

Gasten: Ds. Muriélle van Diepen, consulent. Ge Hoogendoorn bij het punt beroepingscommissie.

1. Opening

Opening door Trudy den Haan met een gedicht over hopen.

2. Verslag overleg kerkenraad 13 januari 2024
Verslag wordt iets verduidelijk en acties worden doorgenomen.

3. Mededelingen voorzitter

Liederen van Jan Marten de Vries: deze zijn in een dienst digitaal gebruikt. Hiervoor hadden we geen
abonnement en dit heeft de kerk achteraf moeten betalen.

Het contract van ds. Jan Werkman loopt eind maart af. Er komt een gesprek met een afvaardiging van de
kerkenraad en ds. over zijn verlenging.

Ds. Muriélle van Diepen is de nieuwe consulent van De Korenaar. Met name als klankbord voor het
beroepingswerk maar ook om te sparren als de blik van een predikant nodig is. Op het moment dat er geen
predikant is kan een consulent worden uitgenodigd om ondersteuning te geven bij het reilen en zeilen van
de kerk.

4. Uit de commissies

e Missionaire Commissie: De spaardoosjesactie zal weer starten en ook zal er weer een paasbroodjes
actie zijn, ten behoeve van 4Watoto. De sobere maaltijd is op 19 maart.

e College van Kerkrentmeesters: Verbeteren geluid: er wordt geinformeerd wat de mogelijkheden zijn en
daarna volgt een offerte.

e Liturgiecommissie: Er zal in De Korenaar alleen op Witte Donderdag een dienst zijn en dan 1¢ Paasdag.
Op Goede vrijdag en Stille zaterdag kan weer worden aangesloten bij Koudekerk. Er komt een stukje in
Kerkklanken en de gemeentebrief.
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5. Nieuwe wegen

Veel mensen hebben het toestemmingsformulier, dat was rondgestuurd, ingevuld. Er kan gestart gaan
worden met het nieuwe gemeente boekje.

Huisstijl: hier zijn langzamerhand vorderingen in gemaakt

6. Beroepingscommissie

Ge Hoogendoorn sluit tijdens dit punt aan. De commissie is twee keer bij elkaar geweest. De stappen die
gezet moeten worden waren niet heel bekend. Met consulent ds. Muriélle is overleg geweest.

De commissie heeft stap voor stap de handleiding voor een beroepingscommissie gevolgd.

De commissie wil graag jongere gemeenteleden betrekken bij het beroepingsproces, bijvoorbeeld d.m.v.
een brief, een mail of een whatsapp bericht waarin zij kunnen aangeven hoe zij het zien.

De kerkenraad gaat de gemeente vragen om namen aan te dragen van predikanten die zij eventueel
beroepen willen zien. Gemeenteleden moeten dit schriftelijk doen, voorzien van een handtekening. Zondag
9 maart zal er een gemeentevergadering zijn waarin de beroepingscommissie wordt voorgesteld. Ook
kunnen gemeenteleden allemaal op een post-it een woord zetten, waarmee zij aangeven wat zij belangrijk
vinden in een predikant.

Tijdens de vergadering van vanavond geeft de kerkenraad de commissie officieel de opdracht, te starten als
beroepingscommissie.

7. VOG per 1 juli 2025
Voor wie wordt de VOG verplicht per 1 juli 2025 in de Korenaar?
Als kerkenraad volgen we de PKN: als er regelmatig persoonlijk contact is met één of meer kwetsbare
personen, op zo’n manier dat er een persoonlijk band kan ontstaan, dan is een VOG verplicht. Als
kerkenraad besluiten we dat we voor de volgende personen (vanaf 12 jaar) een VOG gaan aanvragen.
1. Predikant
2. Alle ambtsdragers
3. Het bezoekteam
4. Leiding van oppas en kindernevendienst.
5. Vertrouwenspersonen
Al deze mensen moeten op de hoogte zijn van de gedragscode. De gedragscode is al op verschillende
manieren met de gemeente gedeeld.

8. Rondvraag

e Voor de eindexamenkandidaten is er een leuk idee. Namen graag doorgeven aan Ellen de Gelder.

e Eris noginteresse voor het Paasontbijt, er wordt gekeken of dit nog georganiseerd kan gaan worden.

e De uitnodiging voor de Iftar-maaltijd gaat ook gestuurd worden naar scriba van Koudekerk en naar ds.
Jan Werkman.

e Na de kerkdienst met de koffie, vooral na het avondmaal, is het verstandig de schuifdeuren dicht te
doen. Dit is soms wel lastig, omdat mensen blijven hangen in de kerkzaal.

9. Sluiting
Sluiting door Ellen de Gelder met een stukje van Griet Optenbeeke

Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of een
wijkmedewerker. U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: scriba@pghkorenaar.nl.
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Van de redactie

Redactie: Jan Pels, tel. 58 83 68
Karin Jansen, tel. 06 — 55 86 56 20

Cornel Hassefras, tel. 58 73 13 )
Druk: Drukwerkteam PGH ¥ 7 Vind ons leuk op facebook.com/PGH Korenaar

Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren tot 24 april a.s. bij de redactie via e-mail:
postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl.

Er zijn in de laatste levensfase

Vraagt u zich wel eens af wat u zelf zou doen als u of een familielid of
bekende in de laatste levensfase komt?

Als iemand hoort dat hij of zij niet meer beter zal worden, willen we graag

het leven van diegene en de naasten zo goed en draaglijk mogelijk ‘

houden. i\k
Aureli

Steeds meer mensen willen als het even kan hun laatste levensfase thuis,

in de eigen vertrouwde omgeving, doorbrengen. De zorg wordt in deze e
periode vaak intens. Partners, familieleden, vrienden, de thuiszorg, ‘
iedereen doet wat ie kan. Soms kan dat net te veel worden. Extra

ondersteuning is dan erg welkom. Ook om te voorkomen dat op het \

allerlaatst alsnog een verhuizing naar hospice/zorginstelling nodig is.

Onze vrijwilligers bieden al meer dan 25 jaar hulp. Onze vrijwilligers zijn goed opgeleid en hebben ervaring
in het bieden van een luisterend oor en geven tijd en aandacht aan u en uw naasten. Alleen al het ‘Er zijn’
wordt als heel waardevol ervaren. Samen met de mantelzorgers en de beroepsmatige zorg doen onze
vrijwilligers wat gedaan moet worden in deze onzekere, maar ook bijzondere periode. Ze zijn beschikbaar
om te waken en helpen bij lichte persoonlijke verzorging.

Onze vrijwilligers zorgen een aantal dagdelen in de week dat mantelzorgers en naasten even afstand kunnen
nemen en tijd voor zichzelf hebben. Weten dat er dan iemand aanwezig is, kan de rust geven die op dat
moment zo nodig is om het thuis mogen sterven tot het laatst vol te kunnen houden. Daarbij bieden onze
vrijwilligers de zieke en de mantelzorgers emotionele ondersteuning.

Er zijn geen kosten verbonden aan onze ondersteuning thuis of in een zorginstelling, ook wanneer er geen

naaste is, in Koudekerk a/d Rijn, Hazerswoude, Benthuizen, Boskoop en Waddinxveen. Wilt u zorg aanvragen
of meer weten? Bel ons: 06 51 44 57 26, mail: info@vptzaurelia.nl of kijk op www.vptzaurelia.nl
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Bijbelleesrooster april 2025

Dag Datum Bijzonderheden Bijbeltekst

dinsdag 1 april Jesaja 56,1-8
woensdag 2 april Jesaja 56,9-57,6
donderdag 3 april Jesaja 57,7-13

vrijdag 4 april Jesaja 57,14-21
zaterdag 5 april Jesaja 58,1-5

zondag 6 april Judica Jesaja 58,6-14
maandag 7 april Jesaja 59,1-8

dinsdag 8 april Jesaja 59,9-15a
woensdag 9 april Jesaja 59,15b-21
donderdag 10 april Psalm 36

vrijdag 11 april Deuteronomium 16,1-8
zaterdag 12 april Deuteronomium 16,9-17
zondag 13 april Palmarum Lucas 19,29-40
maandag 14 april Psalm 67

dinsdag 15 april Psalm 41

woensdag 16 april Lucas 22,1-13
donderdag 17 april Lucas 22,14-65

vrijdag 18 april Lucas 22,66-23,56
zaterdag 19 april Psalm 82

zondag 20 april Pasen 1 Johannes 1,1-17
maandag 21 april Psalm 105,1-22
dinsdag 22 april Psalm 105,23-45
woensdag 23 april Lucas 24,1-12
donderdag 24 april Psalm 102,1-18

vrijdag 25 april Psalm 102,19-29
Zaterdag 26 april Lucas 24,13-27

Zondag 27 april Pasen 2 Lucas 24,28-35
Maandag 28 april Psalm 150

Dinsdag 29 april Deuteronomium 16,18-17,7
Woensdag 30 april Deuteronomium 17,8-20
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Gegevens Protestantse gemeente De Korenaar

Predikant: Jan Werkman (ambulant) tel. 0172-589164

Kerkenraad: e-mail: kerkenraad@pghkorenaar.nl
Preses: Meinte Vierstra e-mail: preses@pghkorenaar.nl
Scriba: Annemieke Hoogendoorn e-mail: scriba@pghkorenaar.nl
Diaconie: e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl

Voorzitter: Martien van Zanten
Secretaris: Mieke den Haan - Zaal
Penningmeester: Anneke de Jong - v.d. Willik

Vertrouwenspersonen:

e Mevr. Manon El Masoudi E-mail: vertrouwenspersoon @pknkoudekerk.nl
Mobiel nr. 06 41151103

e Dhr Gert van Zanten E-mail: vertrouwenspersoon@pghkorenaar.nl

Mobiel nr. 06 51821026

Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente:

ING-bank: NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente

Rabobank: NL46RAB00325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente

Diaconie: NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente
Missionaire commissie: NL51RAB0O0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie Protestantse
Gemeente

Adres kerkgebouw De Korenaar:
Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp

Kerkdiensten:
09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april

10.00 uur: vanaf de eerste zondag van november

Viering van het Heilig Avondmaal:
Zie het kerkdienstenrooster aan het begin van Kerkklanken

Bediening Heilige Doop:
Wanneer u de doop verlangt voor uzelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de scriba

Huwelijksbevestigingen: info via de scriba
Begrafenissen: info via de scriba

Coordinatie overige taken: Erna Voets en Heleen Polderman
Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel
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